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Onderweg 40
Nummer 1 van een nieuw jaar met een rond getal en ook nog een jubileumnummer - het is deze maand 

veertig  jaar geleden dat Onderweg voor het eerst als gezamenlijk kerkblad van de Protestantse Gemeen-
te Laren-Eemnes en de Protestantse Gemeente Blaricum verscheen - alle reden om van dit nummer iets 

bijzonders te maken: ook de papieren versie is geheel in kleur en wat dikker dan normaal. 
In het algemene deel is veel aandacht voor het jubileum. De beide predikanten refl ecteren, Benedikte  Bos 

op het getal 40 en Jurjen Zeilstra op ‘het kerkblad’. Henk Aertsen vertelt iets over de geschiedenis. Een 
aantal voormalige (interim)predikanten en de burgemeesters van de drie dorpen schreven op verzoek 

van de redactie een korte tekst bij ‘Onderweg’ en de redactie interviewde de makers en een lezeres van 
Onderweg. Marjolijne Yska zorgde voor een cadeau en een verhaal en Douwe de Joode regelde de sponso-
ring voor dit nummer. We mochten ook weer een recensie plaatsen van Piet Halma. Noor Verhoef maakte 

de tekening voor de cover, Bram Veerman en Rineke Ooykaas leverden – als altijd - foto’s aan.  

De redactie dankt alle medewerkers aan dit nummer. En wenst u veel leesplezier!

Alice van Kalsbeek

Tekening: Noor Verhoef (7)
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Het getal 40 in de Bijbel: 
een bijzondere symboliek

Deze maand vieren we het 40-jarig bestaan van ons kerk-
blad Onderweg. Het getal 40 heeft in de Bijbel een grote 
symbolische betekenis. Het komt vaak voor en wordt 
geassocieerd met belangrijke momenten van verandering 
en verdieping van geloof. 
Zo verblijft Mozes veertig dagen en nachten op de berg 
Sinaï om de levenslessen, de Tien Woorden, van God te 
ontvangen (Exodus 34, 28). Dit is niet slechts een fysieke 
tijdsduur, het zou zomaar langer of korter kunnen hebben 
geduurd, maar het was een tijd van voorbereiding waarin 
God het verbond met zijn volk vernieuwde. Een theologi-
sche tijdsduur dus.
Een ander bekend voorbeeld is de 40-jarige reis van de 
Israëlieten door de woestijn, een periode van beproeving. 
Deze reis markeert een proces van spirituele vernieu-
wing, waarin het volk zich voorbereidt op het binnengaan 
in het beloofde land (Numeri 14, 33-34). De woestijn is 
niet enkel een plek 

van afzien, maar ook van ontmoeting met God die het 
volk nieuwe wegen zou doen inslaan.
Het getal 40 komt ook vaak voor in het leven van Jezus. 
Na zijn doop wordt hij veertig dagen in de woestijn ver-
zocht, een tijd van intensieve spirituele voorbereiding op 
zijn openbare leven (Mattheüs 4, 1-11). 

Als we terugkijken op de afgelopen veertig jaar kunnen 
we onszelf ook zien als een gemeenschap die door een 
soortgelijke reis is gegaan. We hebben ons verdiept in 
het geloof, ook beproevingen doorgemaakt, maar zeker 
ook momenten van vernieuwing en groei ervaren. Ons 
kerkblad vormt daarvan de weerslag. 
Moge ons 40-jarig jubileum een moment zijn van dank-
baarheid voor alles wat is geweest, maar ook van ver-
wachting voor wat de toekomst ons zal brengen! 

Benedikte Bos

 Foto: Bram Veerman
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De waarde van een kerkblad

Lang geleden, toen ik nog student was, kregen we in 
Utrecht kerkrecht van prof. A.J. Bronkhorst. Hij legde 
ons de (Hervormde) kerkorde uit, niet voor iedereen 
een genoegen. Maar ik vond het wel leuk. Er zat veel 
geschiedenis aan vast, die mij van tijd tot tijd echt ver-
raste. Een van die verrassingsmomenten was ook dat er 
in de kerkorde werd vastgesteld dat iedere lokale kerk 
een kerkblad moest hebben. Daar had ik nog nooit over 
nagedacht. Maar terwijl ik me er wat in begon te verdie-
pen, besefte ik hoe belangrijk een echt samenbindend 
kerkblad voor een lokale kerk kan zijn. Lief en leed kan 
worden gedeeld. Een goed kerkblad biedt verdieping 
en een overzicht van activiteiten. Te bevestigen nieuwe 
ambtsdragers worden er in voorgesteld aan de gemeen-
te. Het kan als laagdrempelig voorportaal van zowel 
kerkdiensten als de betrokken gemeenschap die een 
kerk in een dorp of stadswijk wil zijn een sterk uitno-
digende rol spelen. Ik heb het later altijd fi jn gevonden 
in dit opzicht als predikant mijn steentje bij te dragen, 
ook al werd de deadline voor de kopij echt ook wel eens 
een beangstigend monster dat mij heeft opgejaagd in 
drukke tijden.

Ook in het tegenwoordige PKN modelredactiestatuut 
worden mooie taken aangereikt voor een eigentijdse 
invulling van een kerkblad. Zo wordt als doelstelling 
gesuggereerd: ‘Het blad heeft ten doel de lezer uit te 
nodigen tot participatie aan het christelijke geloof en de 
geloofsgemeenschap van deze gemeente.’ Daar wordt 

aan toegevoegd: ‘Tot de doelgroep van het kerkblad 
behoren alle leden van de gemeente, zowel de betrok-
ken leden als de leden die op wat grotere afstand staan. 
Het kerkblad wordt dusdanig samengesteld en geschre-
ven dat het voor iedereen een aantrekkelijk en leesbaar 
blad is.’ Voor Onderweg heeft dat tot deze fraaie inclu-
sieve uitwerking geleid: ‘De Protestantse Gemeente 
Laren-Eemnes en de Protestantse Gemeente Blaricum 
hebben als missie om op basis van het evangelie een 
hechte gemeenschap met een open karakter te bevor-
deren en in stand te houden. Dit probeert zij te bereiken 
samen met al degenen, intern en extern, die een bijdra-
ge kunnen leveren aan de realisatie van dit doel. Met 
behulp van in- en externe communicatie, zal dit ‘raken 
en verbinden’ van iedereen binnen en buiten de kerke-
lijke gemeenschap gerealiseerd gaan worden.’
Ik vind het spannend om daar invulling aan te geven 
door als redactie niet alleen naar binnen, maar ook naar 
buiten open te staan voor nieuwe geluiden.

Kortom, Onderweg is na veertig jaar wat mij betreft 
nog steeds de moeite waard. Wat is het fi jn dat wij als 
protestantse kerken in Laren, Eemnes en Blaricum nog 
steeds een papieren blad kennen, zorgvuldig verzorgd, 
informatief en inspirerend. Natuurlijk prima dat infor-
matie in deze tijd ook digitaal wordt gedeeld, maar dat 
mooie krantje, fi jn in de hand en mooi geïllustreerd, dat 
willen we toch niet missen!

ds. Jurjen Zeilstra

  
Mensen onderweg 
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Onderweg 40 jaar – hoe het begon

Onderweg bestaat veertig jaar! Met 
dit nummer beginnen we aan de 41e

jaargang. Tijd voor een terugblik.

Het eerste nummer van het gezamen-
lijke kerkblad Onderweg verscheen 
eind januari 1985, met op de voorpa-
gina een cartoon van twee kerken die 
niet linksaf en niet rechtsaf kunnen, 
maar gezamenlijk rechtdoor moeten 
(afb. 3). Voor die tijd waren er twee 
afzonderlijke kerkbladen: Hervormd 
Laren-Blaricum (afb. 1) en het maand-
blad van de Gereformeerde Kerk van 
Laren-Blaricum-Eemnes (afb. 2), dat 
‘Onderweg’ heette. Dat werd de naam 
van het gezamenlijke nieuwe kerk-
blad.

In 2008 had ik een interview met 
twee werkers van het eerste uur: 
Joop Smids (afgelopen december 
overleden) als eindredacteur en Hans 
van Gelder als opmaakredacteur. In 
dat interview vertelden zij over die 

beginperiode. Uit hun verhaal van 
toen citeer ik nu enkele opvallende 
zaken.
Voordat de computer zijn intre-
de deed, moest de kopij helemaal 
worden uitgetypt. Dat ging naar een 
bedrijf waar ze een machine hadden 
die dat kon lezen, het in zijn geheu-
gen zette en dan kon elk lettertype 
worden gekozen. Vervolgens werd de 
tekst in stroken gedrukt die je in drie 
kolommen op layout karton moest 
plakken. Waar een foto moest komen, 
moest je een zwart velletje plakken. 
Echt handwerk dus, want ook correc-
ties moest je handmatig aanbrengen: 
een lettertje uitsnijden en over de 
verkeerde letter heen plakken.
Met het eerste nummer van jaar-
gang 11 (1995) kwam de computer 
in gebruik. Daar ging een jaar van 
voorbereiding aan vooraf: welke 
programma’s voor tekstverwerking 
en opmaak waren het meest geschikt, 
enz.
In het begin bestond de redactie uit 
de drie predikanten (ds. Verstoep 
uit Blaricum, ds. Bennekers en ds. 
Bosman uit Laren-Eemnes) en Joop 
en Hans. De dominees verzorgden 
de inhoud en besloten ook wat er 
wel en niet in kwam. Joop en Hans 
zorgden voor hoe het eruit kwam te 
zien, de vormgeving dus. Ze mochten 
van een van de predikanten de tekst 
nooit aanpassen: zij waren tenslotte 

slechts de ‘letterknechten’.
Die redactievergaderingen van de 
drie dominees waren altijd leuk. Ze 
konden goed met elkaar overweg, 
ze lazen elkaars stukken, gaven daar 
commentaar op en dan volgde een 
onderling gehakketak. Altijd grappig 
wat ze over elkaar zeiden en de vrij-
moedigheid waarmee ze over serieu-
ze zaken spraken.

Een keer zijn Joop en Hans naar een 
landelijke bijeenkomst van kerk-
bladredacteuren geweest. Daar kreeg 
je praktische uitleg over zaken zoals 
hoe zet je een kerkblad in elkaar, 
hoe zit het met auteursrechten, 
enz. Je moest een exemplaar van je 
eigen kerkblad meenemen dat door 
deskundigen zou worden beoor-
deeld. Ons exemplaar van Onderweg 
behoorde tot de beste! Dat was het 
oordeel van vakmensen voor wie het 
opmaken van bladen hun dagelijks 
werk is. Zij vonden dat Onderweg 
zeer professioneel gemaakt is en 
hadden grote waardering voor hoe 
het er uitziet.

Sinds 2016 verschijnt Onderweg met 
een kleurkatern, waardoor het blad er 
nog aantrekkelijker uitziet. Op naar 
de volgende 40 jaar! 

Henk Aertsen 
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De drukker

In de aanloop naar het 40-jarig jubileum zijn 

verschillende mensen aan het woord geweest die 

meewerken aan Onderweg: de lopers, een schrij-

ver, een lezer. Hieronder komen de vormgever en 

de drukker aan bod.

In de week na het inleveren van de kopij  is mijn vaste 
gang op donderdagochtend naar Huizen, naar Drukkerij 
J. Bout & Zn, een bijna 100-jarig familiebedrijf, waar in-
tussen de derde generatie aan het werk is. Ik word er al-
tijd hartelijk ontvangen met koffi  e en heb intussen met 
drie van de vier broers die nu de zaak runnen, wel eens 
te maken gehad: Jan van de administratie, Gerrit van de 
opmaak en Herman van de off ertes, althans zo ken ik ze. 
Ze doen natuurlijk veel meer dan dat ... De vierde heb ik 
nog nooit ontmoet. ‘Nog een te gaan dus’, zei Nelleke - 
aangetrouwd en onder andere van de koffi  e - eens. 

 De oudste drukpers van Drukkerij Bout

Bout heeft als slogan ‘drukkers met traditie’. De spreuk 
die je meteen bij binnenkomst in de hal van het gebouw 
ziet hangen geeft een aspect van die traditie weer: 
Bouwt Huizen naar ’t paslood, met daarop Psalm 127, 
1 en 2 en Amos 7,7. We zijn hier bij een drukkerij uit 
de protestantse traditie. Onderweg is dan ook niet het 
enige kerkblad dat hier wordt gedrukt, nou ja, gedrukt, 
tegenwoordig geprint. Want ook drukkers met traditie 
moeten met hun tijd mee. 

Niet het enige kerkblad dus, maar wel het mooiste, aldus 
Rudmer van der Leeuw, de vormgever die bijna altijd 
Onderweg opmaakt. Hij werkt achttien jaar bij Bout. ‘On-
derweg springt eruit door zijn vormgeving’, zegt Rudmer, 
‘veel bladen worden kant-en-klaar aangeleverd en daar 
kan bijna niets aan veranderd worden. Bij Onderweg 
heb ik veel vrijheid om dingen te bedenken. Dat vind ik 

mooi.’ Rudmer maakte ook het nieuwe ontwerp voor het 
blad een aantal jaren geleden. Ik vraag hem of hij iets 
heeft aan zijn eigen kerkelijke achtergrond. ‘Ik kan me 
inleven in de inhoud van het blad. Dat is een voordeel.’  

Rudmer van der Leeuw bezig met Onderweg

Op zo’n donderdagochtend bespreken Rudmer en ik de 
laatste correcties en veranderingen. Een leuk en creatief 
proces, vooral als er dingen ontstaan die we afzonderlijk 
niet hadden bedacht. Na een bezoekje aan ‘Bout’ kom ik 
altijd met energie terug, en ook opgelucht dat er weer 
een nummer van Onderweg klaar is. Die opluchting is 
echter van korte duur: vrij snel daarna staat het volgen-
de nummer weer in de steigers.

Gerrit Bout en Alice van Kalsbeek   

Ik wil hier de medewerkers van Drukkerij Bout bedanken 
voor de goede samenwerking!

Alice van Kalsbeek (tekst)
Bram Veerman (foto’s)
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Gelukwensen   

Klaas Touwen
voormalig predikant PGB

Aan het begin van deze eeuw 
schreef ik als predikant van 
Blaricum stukjes voor Onderweg. 
Kerkkrantjes zijn corvee. De da-
tum waarop de kopij ingeleverd 
moet zijn, is als een mijnheer die 
voordringt bij de viskraam. Maar 
het is ook een voorrecht om op 
een podium te staan waar je je 
gedachten kwijt kunt. Of beter: 
waarop je gedwongen wordt tot 
gedachten te komen die zich 
zonder dat verplichte corvee niet 
zouden hebben aangediend.

Bij Onderweg deze gedachte: 
waarom heet het niet Op weg? 
Dat is korter, en korter is bijna al-
tijd beter. Maar bij Op weg denk 
ik aan vertrekken, ik ga op weg, 
het leer van mijn nieuwe rugzak 
is nog stug. Bij Onderweg denk 
ik aan uithoudingsvermogen en 
een lange adem. Ik ben onder-
weg van A naar B, zoals ik nu als 
predikant van Zuid-Duitsland 
veel kilometers maak.

Onderweg is al veertig jaar 
onderweg, de leeftijd van een 
generatie, het getal van de mys-
tieke reis waarvan geschreven 
staat: ‘Veertig jaar lang heeft Hij 
u door de woestijn geleid en in al 
die tijd raakten uw kleren en uw 
sandalen niet versleten’ 
(Deuteronomium 29, 5). 

Roland van Benthem
burgemeester van Eemnes

Van harte gefeliciteerd met 
dit indrukwekkende jubileum! 
Veertig jaar betekent vele uren 
die er door de schrijvers, samen-
stellers, vormgevers, bezorgers, 
etc. in zijn gaan zitten en even 
zovele uren leesplezier voor de 
ontvanger. 

Onderweg is al veertig jaar een 
waardevolle schakel binnen onze 
twee protestantse gemeenten; 
het blad zorgt voor verbinding. 
Onderweg biedt inspiratie, infor-
matie en creëert een gevoel van 
saamhorigheid, ongeacht waar 
je je bevindt en of je wel of niet 
(wekelijks) de kerk bezoekt. 

Het is een plek waar verhalen 
gedeeld worden, het geloof 
versterkt wordt en iedereen zich 
deel van de geloofsgemeen-
schap kan en mag voelen. Een 
prachtig middel om ons samen 
op weg te houden! Onderweg 
naar nog eens vele jaren van 
verbinding en zingeving. 

Barbara de Reijke
burgemeester van Blaricum

Met veel waardering wil ik 
namens de gemeente Blaricum 
mijn felicitaties overbrengen 
aan de Protestantse Gemeente 
Laren-Eemnes en Blaricum met 
het 40-jarig jubileum van uw 
kerkblad Onderweg. Dit jubile-
um markeert niet alleen de rijke 
geschiedenis van Onderweg, 
maar benadrukt ook de belangrij-
ke rol die het blad speelt in onze 
gemeenschap.
Onderweg is meer dan een 
kerkblad. Het biedt spirituele 
inzichten en praktische refl ecties 
over thema’s als eenzaamheid, 
ouder worden, verlies, en veran-
deringen. Uitdagingen die ons 
allemaal raken. Het is een gids en 
inspiratiebron die al veertig jaar 
bijdraagt aan het verrijken van 
levens.
Daarnaast geeft Onderweg aan-
dacht aan betekenisvolle initiatie-
ven die de kerk steunt, van lokale 
en internationale projecten tot 
lezingen en evenementen. Het 
is een verbindend platform dat 
openstaat voor diverse perspec-
tieven. Dat bevordert  wederzijds 
begrip en respect.
Ik dank u namens de gemeente 
Blaricum voor uw toewijding 
en inzet. Onderweg heeft niet 
alleen de kerkleden, maar ook de 
bredere gemeenschap verrijkt. Ik 
wens het blad nog vele jaren van 
succes toe.
Van harte gefeliciteerd met dit 
bijzondere jubileum!
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Jelle van Nijen 
voormalig predikant PGLE

Zoekend in wat ik bewaarde, 
kom ik een ‘Psalm voor vakan-
tiegangers’ tegen, opgenomen 
in Onderweg 11/6, juli 1995. Te 
zingen op de melodie van Psalm 
136. Drie coupletten kies ik eruit 
bij het jubileum van dit mooie 
kerkblad.

Looft de Heer, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Alles heeft zijn eigen tijd,
vrije tijd lijkt eeuwigheid.

Zon en maan en sterren gaan
hemelhoog hun eigen baan.
Ook wij trekken door de tijd;
reizen is een zaligheid.

Loof de Heer, want God is goed,
die u weer herleven doet!
Kom weer thuis, gezond en wel!
Reis voorspoedig en vaar wel!

Nanning Mol
burgemeester van Laren

Graag feliciteer ik u van harte 
met het 40-jarig bestaan van 
Onderweg. En ik wil u graag 
bedanken. Want wij (ik ben ook 
een trouwe lezer) mogen al die 
jaren genieten van een prachtig 
kerkblad dat elke editie weer 
met zorg is samengesteld.

Onderweg biedt inspiratie en vi-
sies op geloof, troost en hoop. En 
geeft volop aandacht aan theolo-
gische, fi losofi sche en culturele 
thema's. Maar wat mij het meest 
aanspreekt aan de Onderweg is, 
dat het net zoals onze geweldi-
ge Protestantse gemeenschap, 
warmte en inclusiviteit uitstraalt. 

Onderweg is een prachtig visi-
tekaartje van een kerk waar de 
deur altijd openstaat en ieder-
een welkom is. Ik wens u dan ook 
van harte veel energie toe om 
nog lang de Onderweg te maken, 
zodat wij nog vele jaren uw blad 
als bron van inspiratie kunnen 
gebruiken!

René van den Beld
interim-predikant geweest in de  
PGLE en de PGB  

In oecumenische kringen hoorde 
ik steeds vaker de uitdrukking 
‘Het gaat niet om het doel, maar  
om de weg erheen.’ Overtuigd 
geraakt van Jezus’ gebed ‘opdat 
zij allen één zijn... ‘ (Johannes 
17, 21) gaan christenen de weg 
in achter Hem aan. 

De titel ‘Onderweg’ corres-
pondeert naadloos met deze 
opdracht. Wie nummer 9 van 
40e jaargang (2024) in handen 
heeft, kan dat beamen. Allerzie-
len, Requiems, troostliteratuur, 
meditatieve foto’s van menora 
tot spinrag en basaal: Waarom 
ik lid van de kerk blijf. Voeg de 
tafel Lekkerkerk eraan toe en 
je proeft in alles de oecumene. 
Hulde redactie, blijf Pelgrim 
Onderweg! 

Pelgrim Onderweg
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Onderweg en zoveel moois

Tot haar grote verrassing kreeg de redactie ook 

een cadeau voor het jubileum van Onderweg. 

Marjolijne Yska bezorgde ‘Onderweg naar zoveel 

moois’ van Rozemarijn Aalpoel. 

‘Wat als ik al begonnen ben?’, 
antwoordde de tijd.

‘Als je goed om je  heen kijkt, dan is alles en 
iedereen altijd onderweg: de tijd is onderweg van 
het nu naar de toekomst; de dag is onderweg naar 
de nacht; de ochtend is onderweg naar de avond; 
de zonsopkomst is onderweg naar de zonson-
dergang; de winter is onderweg naar de lente; 
de lente is onderweg naar de zomer; de zomer is 
onderweg naar de herfst en de herfst is onderweg 
naar de winter.

Jij bent zelf ook onderweg. Dat op zichzelf is al 
een moedige daad. Elk moment is een nieuwe 
stap. Soms zet je die bewust, soms heb je mis-
schien het gevoel dat het je overkomt. Beide zijn 
even heldhaftig en even mooi.'

'Onderweg en zoveel moois' is een prachtig geïllus-
treerd boek vol korte wijsheden. Als lezer word je 
meegenomen op een tocht door de dag, een reis die 
symbool staat voor het leven en alles wat je daarin kan 
overkomen. Het leven zit vol prachtige lichtpuntjes, 
maar ook obstakels maken deel uit van je pad. 

Rozemijn Aalpoel, Onderweg en zoveel moois. 
KokBoekencentrum Utrecht 2024. € 17,99.

Alice van Kalsbeek
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Een lezeres  

Gabrielle Sluis liet eens tijdens het koffi  edrin-

ken na de dienst vallen dat ze een trouwe lezer 

van Onderweg is en ook dingen uit Onderweg 

bewaart. Dat bracht de redactie ertoe om haar te 

interviewen voor dit jubileumnummer. 

Je bent een trouwe lezer van Onderweg, wat lees 
je van het blad?
‘Ik lees Onderweg altijd. In de eerste plaats de in-
formatie in het PGLE-gedeelte. Ik vind het belang-
rijk iets te weten over de kerk en de mensen uit 
de kerk. Ook interviews en overlijdensberichten 
lees ik. Soms lees je in een In memoriam dingen 
over mensen die je niet wist toen ze nog leefden. 
Die had ik graag eerder geweten, zodat ik daar 
over had kunnen praten. Bijvoorbeeld toen Ab 
Renselaar overleden was, las ik dat hij mede-
oprichter was van De Trappenberg. Daar ben ik 
veel geweest voor mijn kleinzoon. Ik had daar 
graag met Ab over gesproken. Naast het PGLE-ge-
deelte lees ik artikelen die me aanspreken.’

Wanneer spreekt een artikel je aan?
‘Als het herkenning geeft, als ik me erin kan vin-
den. Het hoeft niet perse persoonlijk te zijn, maar 
het moet wel betrekking hebben op vandaag.’ 

Moet er een link naar de Bijbelverhalen zijn?
‘Nee, ook dat hoeft niet per se. Ik heb een map 
met artikeltjes uit Onderweg die ik mooi vond, 
van Job, van Trees, van jou. Soms lees ik ze nog 
eens.’

Wil je nog iets toevoegen?
‘Ik vind het blad er heel aantrekkelijk uitzien. 
Kan het niet altijd helemaal in kleur?’

Tsja …

Om u een idee te geven welke stukjes uit 
Onderweg Gabrielle de moeite waard vond om te 
bewaren, volgen hier enkele fragmenten.  

Alice van Kalsbeek

Waarheid
Kun je met de waarheid alle kanten op? Het lijkt 

er soms wel op. Sinds Donald Trump hoor je over 

alternatieve feiten en een alternatieve waarheid. 

Vaak is de waarheid: wat mij goed uitkomt. De 

waarheid is individualistisch geworden. Ieder zijn 

eigen waarheid, horen we vaak. Maar is dat zo?

[…]
Job de Bruijn, Onderweg 34/9, oktober 2018

Geloven in wonderen? […] ‘Gun jezelf het geloof in wonderen’, zegt Arjen van Veelen. Sluit je niet af voor wat je niet kunt verklaren, laat je betoveren. Dat geeft ruimte voor bezieling en creativiteit. Dat geeft hoop.Stephan de Jong verwoordt aan het eind van het boek zo: ‘Wonderverhalen maken geloven leuker. Ze dragen het verlangen in zich naar een intens op mens en wereld betrokken God’. Lees de verhalen met plezier. En blijf je verwonderen.Terwijl ik dit schrijf, zie ik vanuit mijn raam de bomen, die na een langzame start vanwege het koude voorjaar dan toch allemaal weer groen zijn. Lichtgroen. Het is een wonder. 

Alice van Kalsbeek, Onderweg 36/3, april 2020
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Dans, dans en doe maar mee met mij… 

Bij het graf van Kees Sluis heb ik de tekst van het 

lied ‘De Heer van de dans’ voorgelezen. Een lied 

over een dans die misschien verstoord wordt, 

maar weer door zal gaan. Een lied over het leven 

en nieuw begin.

Kees en Gabrielle dansten graag. Tientallen jaren 

waren ze trouwe leden van de volksdansclub. 

Dat dansen drukt het leven uit: hoe je je eigen rol 

hebt, kunt verschillen van elkaar, maar ook samen 

bent en op elkaar aangewezen bent. […]

Job de Bruijn, Onderweg 37/8, september 2021

Een beter land

Ze trekken over bergen

Doorkruisen de woestijn

Of zwerven over zeeën

Om vrij te zijn

Waar de oorlog teistert

Waar de honger woedt

Moeten ze uit huis vandaan

En zwerven dan voorgoed

De eeuwen door klinkt in de nacht

Steeds diezelfde bange klacht:

Waar is thuis

Waar is thuis

Iedereen blijft hopen

Dat hij nog een toekomst heeft

Rust voor zijn vermoeide hoofd

Een plek waar hij in vrede leeft

Laat me niet verrekken

Pak me bij de hand

En we vinden misschien samen

Ooit nog een beter land

Iedereen blijft hopen

[…]

Laat me niet verrekken

Pak me bij de hand

En we kijken misschien samen

Uit op een beter land

Iedereen blijft hopen

[…]

Als je maar dichtbij blijft

Gaan we hand in hand

En zullen we de grens passeren 

Van een nieuw en beter land

Uit de musical van Herman van Veen 
(Onderweg 33/4, april 2017)

Een ster
Er stond een ster aan de hemel. Jaren geleden was hij een belangrijke ster geweest. Hij had de drie wijzen naar de stal geleid waar Jezus was geboren. Hij had die op het eerste gezicht onbelangrijke plek in de spotlights gezet. Dat was waar hij goed in was. Mensen in het licht zetten. Totdat de mensen lampen hadden uitgevonden. Ze konden zelf wie ze belangrijk vonden in het licht zetten. […]

De mooie oude ster kon het niet langer aanzien. Hij besloot naar de aarde te gaan. Hij liet zich vallen en brak in duizenden stukjes. De stukjes dwarrelden omlaag. Ze waren geen grote spotlights. Maar de mensen op wie de sterrenstukjes terecht kwamen, werden toch een beetje licht. Ze konden daardoor zelf weer gaan dromen van een toekomst. En als vanzelf gingen ze hun licht delen. Ze werden lichtdragers en zetten op hun beurt weer anderen in het licht.

Marjolijne Yska, Onderweg 39/10, december 2023



11Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum  | nummer 1  |   januari 2025

No Other Land - Er is geen ander land

De krachtige documentaire No Other Land, die in nu in de 
bioscopen te zien is, stelt ernstige vragen over de Isra-
elische bezetting, niet van Gaza maar van de Westelijke 
Jordaanoever. Bewoners verdedigen daar hun landrech-
ten, maar lijken niet opgewassen tegen de Israëlische 
annexatiedrift.
Het is zomer 2019, Westelijke Jordaanoever. Een rij 
bulldozers rijdt één van de negentien dorpjes binnen, 
behorend bij de gemeenschap Masafer Yatta, ten zuiden 
van Hebron. Zonder waarschuwing vooraf worden in een 
vloek en een zucht stenen huizen met de grond gelijk ge-
maakt. Bewoners tonen zich vol afschuw, maar de zwaar 
bewapende soldaten van de Israël Defense Forces (IDF) 
blijven stoïcijns. De huizen moeten plaatsmaken voor 
een afgesloten militaire trainingszone, zeggen ze. 
Al twintig jaar leggen bewoners de landroof vast op 
camera. Basel Adra, een jonge journalist en activist uit 
Masafer Yatta, vecht al sinds zijn kindertijd tegen de 
massale verdrijving van zijn gemeenschap door de Israë-
lische bezettingsmacht. Hij documenteert het wegvagen 
van de dorpen in zijn thuisregio in slow-motion. 
De titel No Other Land is afgeleid van wat een van de 
dorpelingen zegt tegen de soldaten die haar uit haar huis 
proberen te zetten: ‘We hebben geen ander land!’ Maar 
je kunt het ook interpreteren als: 'Er is geen enkel ander 
land op aarde dat het opneemt voor de Palestijnen.' 

Piet Halma
(Een uitgebreide versie van deze recensie verscheen in het 
Friesch Dagblad.)

Rimpeling van hoop

Iedere keer wanneer iemand opstaat voor een ideaal,             

of in beweging komt om het lot van anderen te verbeteren,

of vecht tegen onrecht,

maakt hij een kleine rimpeling van hoop,

en elkaar kruisend uit een miljoen verschillende punten

van kracht en durf,

vormen alle rimpelingen samen een stroom

die zelfs de machtigste muren van onderdrukking en

weerstand neer kan halen.

(Robert F. Kennedy sr., uitgesproken in Kaapstad in 1966) 

 Foto: Rineke Ooykaas
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als ik moet sterven,
dan moet jij leven
om mijn verhaal te vertellen
om mijn spullen te verkopen
een stuk doek te kopen
en enkele draden
(maak hem wit met een lange staart)
zodat een kind, ergens in Gaza
terwijl hij de hemel in de ogen kijkt
wachtend op zijn vader die in een vuurgloed verdween 
en van niemand afscheid nam
niet eens van zijn eigen vlees
niet eens van zichzelf
een vlieger ziet, mijn vlieger die jij maakte, 
vliegend hoog daarboven
en voor een seconde denkt
dat het een engel is
die liefde terugbrengt
als ik moet sterven
laat het hoop brengen,
laat het een verhaal zijn’

Mounir Samuel, Nederland voor de Nederlanders. 
Mijn antwoord op extreemrechts. Nieuw Amsterdam 2024. 
Paperback € 18,99. E-book € 10,99.

Alice van Kalsbeek

Onderweg - Jeanne Dekkers

Wat brengt de toekomst?

Onlangs was ik in debatcentrum Pakhuis De Zwijger 
in Amsterdam, waar Mounir Samuel zijn nieuwe boek, 
Nederland voor de Nederlanders,  presenteerde. Hij deed 
dat met een wervelende show, waarin persoonlijke er-
varingen en politieke onderwerpen afwisselend werden 
verbeeld. Met verrassende elementen. Zo kregen we aan 
het begin van de voorstelling een (prachtige) instrumen-
tele versie van het Wilhelmus te horen en aan het eind 
vertolkte een zangeres het zesde couplet: Mijn schild 
ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer. Ironisch be-
doeld, dacht ik. Een enkeling zong aarzelend mee, wat mij 
in dit publiek (divers en progressief) niet verbaasde. Maar 
dat was nog niet alles; hij sloot af met een oud lied, wat 
hij heel mooi vond: Wat de toekomst brengen moge. Meer 
mensen voegden zich bij zijn gezang. Dit was duidelijk de 
ironie voorbij. Dit paste bij zijn overtuiging.     

Nederland voor de Nederlanders laat zien hoe de 
samenleving verhardt, de ongelijkheid groeit en de 
pijlers van onze democratie en rechtstaat wankelen. 
Het gaat niet goed met Nederland, en Nederland 
doet geen goed. Nu (extreem)rechtse politici in het 
centrum van de macht zijn beland, dreigt ons land 
aan zichzelf ten onder te gaan. In dit persoonlijke en 
politieke boek ontwart politicoloog Mounir Samuel 
de kluwen waarin we verstrikt zijn geraakt, geeft hij 
antwoorden op deze tijd en wijst hij de weg naar een 
land dat hoop brengt en leven geeft. Een Nederland 
voor alle Nederlanders.

In het boek komt ook de oorlog in Gaza aan de orde. Een 
fragment daaruit (p. 23/24):
‘Toen de beroemde Palestijnse dichter, vader en vlie-
geraar Refaat Aleer in Gaza ontdekte dat hij op de 
dodenlijst stond van het Israëlisch leger, schreef hij een 
afscheidsgedicht, aan zichzelf, aan zijn kinderen, aan de 
kinderen van Gaza.     
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Onderweg zijn

Jezus was zijn hele leven aan het rondreizen. Hij was on-
derweg. Ging van dorp naar stad en land. Overal vertelde 
hij over een koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel. En 
hij ontmoette ook allerlei mensen. En het bijzondere was 
dat hij ze echt zag. Hij zei dingen waardoor ze anders 
gingen denken, hij deed dingen waardoor mensen din-
gen konden doen die ze eerder niet konden. De mensen 
begonnen hem te volgen. 
Zelfs na de dood van Jezus bleven mensen hem ont-
moeten. Ze bleven onderweg gaan in zijn voetspoor en 
werden ‘mensen van de weg’ genoemd. Nu, zo’n twee-
duizend jaar later zijn er nog steeds mensen die Jezus 
willen volgen. En het leuke is dat we dat niet alleen 
hoeven te doen. We kunnen samen onderweg gaan. 

De kerk is zo’n plek waar mensen samen wandelen. Een 
paar mensen doen dat letterlijk en lopen de vierdaagse 
van Nijmegen samen. Anderen lopen fi guurlijk samen 
op. En als je samen oploopt, heb je soms heel mooie 
gesprekken. Zo mooi dat het lijkt alsof Jezus er even bij 
is, net als bij de twee mannen die op weg waren naar 
Emmaüs. 
Het kan ook fi jn zijn om even alleen te lopen. De stilte 
op te zoeken. Te luisteren naar het gezang van de vogels, 
het ruisen van de wind en misschien wel de stem van 
God. 

Voor de een voelt het alsof elke stap een zoektocht naar 
de weg is. Anderen hebben het gevoel dat God als een 
herder voor ze uitgaat en de weg wijst. 
Soms kom je iemand tegen op je weg die hulp nodig 
heeft. En dan denk ik aan het verhaal van de barmhar-
tige Samaritaan. Wat doe je als je onderweg iemand te-
genkomt die hulp nodig heeft? Als kerk proberen we er 
ook te zijn voor mensen die we onderweg tegenkomen. 

Mooi hè, hoe verschillend iedereen onderweg is. En 
waar zouden we eigenlijk naar onderweg zijn? Zou dat 
iets met dat koninkrijk te maken kunnen hebben waar 
Jezus over vertelde? Wat en waar dat ook is.  

Marjolijne Yska

Verisheh Moradi – Iran
Verisheh Moradi dreigt in Iran te 
worden geëxecuteerd na een zeer 
oneerlijk proces. Begin november 
werd ze ter dood veroordeeld voor 
'gewapende rebellie tegen de staat'. Mo-
radi is lid van een Koerdische vrouwenbeweging. 
Op 1 augustus 2023 schoten agenten op Moradi's 
auto en pakten haar met geweld op. Ze werd ge-
marteld en heeft weken in een isoleercel gezeten. 
Het gaat slecht met haar gezondheid.

Stuur een e-mail met het verzoek om Verisheh 
Moradi niet te executeren en haar doodstraf in te 
trekken:  www.amnesty.nl.

Aleksei Gorinov - Rusland  
Aleksei Gorinov is gemeenteraadslid 
in Moskou. Hij zit een onterechte 
gevangenisstraf van zeven jaar uit 
omdat hij kritiek uitte op de oorlog 
in Oekraïne. Eind november veroordeelde een 
rechter hem tot nog eens drie jaar celstraf. Enkel 
en alleen omdat hij zijn kritiek besprak met een 
medegevangene. Volgens de autoriteiten zou hij 
daarmee 'terrorisme rechtvaardigen'. Moskou wil 
hem koste wat kost achter de tralies houden.

Teken de petitie om Aleksei Gorinov onmiddellijk 
vrij te laten op www.amnesty.nl.

Schrijfactie



14 Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum  | nummer 1  |  januari 2025

Collecterooster Blaricum

26-01 PAX
Bij PAX zijn veel mensen betrokken die elk op hun eigen 
manier bijdragen aan vrede. Vanuit het hoofdkantoor in 
Utrecht, vanuit Brussel (EU), New York (VN) én samen met 
lokale vrijwilligers wordt gewerkt aan de bescherming 
van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van 
gewapend geweld en het opbouwen van vrede.

02-02 Nederlands Christelijke blinden- en slechtzienden 
Belangenvereniging (NCB)
De activiteiten van de NCB zijn onder andere: persoonlij-
ke en sociale contacten, informatie over oogheelkundige 
ontwikkelingen en belangenbehartiging bij de overheid 
en maatschappelijk organisaties.

09-02 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – 
om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is gewor-
den of problemen moet verwerken. 

16-02 Viore
Viore is een gastvrij centrum voor iedereen die leeft met 
kanker. Of je nu zelf kanker hebt (gehad), naaste of nabe-
staande bent, bij Viore kun je binnenlopen voor infor-
matie, een luisterend oor, lotgenotencontact en overige 
activiteiten. 

23-02 Solidaridad

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles 
wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, mili-
eu en toekomstige generaties. Alles wat Solidaridad doet 
is gebaseerd op het geloof dat mensen meer bereiken als 
ze solidair met elkaar zijn. 

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

26-01 Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisa-
tie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. 
Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over het land bieden 
een luisterend oor en praktische ondersteuning bij ge-
vangenen of hun familieleden. 

02-02 KiA - Ethiopië  

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van 
Ethiopië steeds vaker getroff en door langdurige droogte 
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 
Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedsel-
hulp. De Ethiopische kerk en hulporganisaties leren 
Ethiopiërs zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

09-02 KiA - Noodhulp Israël en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische 
gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met 
plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organi-
saties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroff en families.

16-02 KiA - Omzien naar gevangenen
In Nederland raken jaarlijks ruim 33.000 mensen gedeti-
neerd. Kerk in Actie reikt (ex)gevangenen, tbs-patiënten 
en hun familie een helpende hand om te werken aan 
herstel.

23-02 Gooise Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen mensen onder de armoe-
degrens met voedselpakketten. Zo bestrijden we samen 
armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het 
milieu minder belast.

College van Diakenen van de PGLE
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Kleurig Kerkblad

Onderweg in full colour, dat was de wens van de redactie voor het jubileumnum-
mer. Maar een Kleurig Kerkblad vraagt extra geld. Daarnaast stond ook een expo-
sitie over ‘40 jaar Onderweg’ op het verlanglijstje. Drukkerij Bout bood prompt 
een korting aan op het drukwerk. Ook veel dank aan Campagne Makelaars, 
Schildersbedrijf Van Ieperen en aannemer Gert Jan Valkenburg, want zij deden 
als toeleveranciers van de kerk, gezamenlijk een fraai bedrag in het kerkbladzak-
je! Met nog een klein zetje van de beide Colleges van Kerkrentmeesters en een 
anonieme gift, zijn de wensen haalbaar geworden: een full colour uitgave, een 
expositie en wat extra’s bij de koffi  e op 25 januari.

De Redactie

Dr. Jurjen Zeilstra, De waarde en gevaren 
van syncretisme: Casus Suriname

Donderdag 27 februari 2025, 20.00 uur,
Dorpskerk Blaricum

In de herfst van 2024 wijdde ds. Jurjen Zeilstra zijn 
studieverlof aan religie in Suriname, procentueel een 
van de meest religieuze landen ter wereld. Vanwege 
de grote verscheidenheid van achtergronden van de 
Surinaamse bevolking wordt er in de voormalige kolo-
nie van Nederland een veelheid van religies beleden. 
Zendelingen en missionarissen zijn vaak zeer kritisch 
geweest op mengvormen (syncretisme), met name 
wanneer het ging om winti, een volksreligie waarbij 
Afrikaanse wortels en voorouderverering een grote 
rol speelden. 

Julien Zaalman (wintipriester) en Jurjen Zeilstra

Het is de vraag of dit altijd juist was. Het besef dat er 
kracht schuilging in een Afrikaanse eigenheid heeft de 
identiteit en emancipatie van de slaafgemaakte ver-
sterkt. De Christus die de Europeanen brachten was 
door hen dienstbaar gemaakt aan het kolonialisme. 
Wat zegt dit alles over de waarde van religie?

Koffi  e en thee zijn vanaf 19.45 uur beschikbaar. Na 
afl oop (ca. 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.
Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en 
kennissen zijn van harte welkom.

Gert van Dijk

Marjan Slob, Innerlijke vrijheid

Woensdag 26 februari 2025, 19.30-21.00 uur, 
Johanneskerk Laren

Als fi losoof vraagt Marjan Slob, Denker des Va-
derlands, zich constant af wanneer wij mensen 
nu eigenlijk een ‘goed’ leven leiden. Volgens haar 
vereist dit: zorg dragen voor de wereld om je heen 
én aandacht besteden aan je binnenwereld. ‘In de 
publieke ruimte is het vermijden van wreedheid het 
belangrijkste. Oog hebben voor de medemenselijk-
heid van een ander is hier het devies’, aldus Marjan.

Op woensdag 26 februari zet zij in een lezing in de 
Johanneskerk ‘Innerlijke Vrijheid centraal.’
Marjan studeerde fi losofi e in Utrecht en heeft een 
lange staat van dienst als schrijver-onderzoeker voor 
nationale kennisinstituten. 

Bij binnenkomst koffi  e of thee. Na afl oop is er een 
glas bij nabespreking en ontmoeting. De toegang is 
gratis, maar een bijdrage in de kosten is zeer wel-
kom.  

Anne van Everdingen 
annevaneverdingen@icloud.com 
06 2709 1639

Winter
programma

Kerkcafé Dorpskerk 
Blaricum
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‘Komt allen tezamen…’ klinkt het in de nacht van het 

kerstfeest. Maar echt samenkomen doen wij in onze tijd 

niet meer zo gemakkelijk. De oproep gedaan in het oude 

lied ‘Adeste fideles’ (letterlijk: Komt samen gelovigen) 

lijkt in onze tijd zijn kracht verloren te hebben. Immers 

velen hebben hun eigen levenssferen afgepaald. Veel 

kringen van licht bestaan in besloten bijeenkomsten 

met familie en vrienden. Figuurlijk gesproken zijn er 

veel mensen die zitten bij hun eigen kerstboom, zoals 

dat andere lied zegt, ‘heel alleen kerstfeest te vieren.’ 

Talloze mensen zijn er die vinden hun troost bij hun 

eigen elektronische haardvuur of hun eigen sociale 

media, afgestemd op hun eigen zelfgekozen beeld en 

geluid. Kaarsjes genoeg, lichtjes overal, in bijna elke tuin, 

maar wel vaak‘... jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.’

‘Komt allen tezamen,’ hoe zou dat vandaag nog iets 

kunnen betekenen? De gemeenschappelijke en 

beschermende hemelkoepel, die de achtergrond vormde 

voor een gezamenlijk gehoord koor van hemelse 

stemmen, die zongen ‘Ere zij God,’ lijkt voorgoed 

gebarsten of is opgedeeld geraakt in talloze ‘bubbels’. 

Als het evangelie is geworden ‘ieder voor zich’ dan kan 

er ook geen ‘God voor ons allen’ meer zijn, denk ik wel 

eens. 

Engelen en herders, Jozef en Maria, de natuur in de vorm 

van hemellichamen en dieren, de wijzen uit het Oosten, 

die vanuit de volken de hoogste eer gaan brengen, zij 

kwamen tezamen vanwege een reden. Daarvan zijn 

de evangelisten overtuigd. We kennen de plaatjes. Ze 

kunnen heel romantisch zijn. Maar verstaan we hun 

oorspronkelijke zeggingskracht? Zij zeggen ons: Te 

midden van alle verbrokkeling is er een inspirerend 

centrum. Er is een magneet die onze aandacht kan 

richten op vrede. Er bestaat een gemeenschappelijke 

bron waaraan een ieder die dorst heeft zich mag laven. Er 

is een taal beschikbaar voor gebed en liturgie waardoor 

wij aan elkaar verbonden worden en in staat worden 

gesteld lief en leed te delen in één gemeenschappelijk 

perspectief van gerechtigheid.

Het wordt zo gemakkelijk een plat verhaaltje, 

maar rondom de stal van Bethlehem bestaat een 

indrukwekkend reliëf, dat ik me juist vandaag niet wil 

laten afnemen. Het bestaat dat mensen tezamen komen 

om een boodschap van gastvrijheid, vrede, liefde en 

recht te horen. We zijn het ons dit jaar schrijnender 

bewust dan andere jaren. Tezamen komen in de stal van 

Bethlehem is deelnemen in de onvoorstelbaar kostbare 

kring die zich daar vormt.

Jurjen Zeilstra

Licht dat ons doordringt
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Jezus nam […] het woord.

Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.

Wie Mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft.’(Johannes 8,12)

In 1881 had de drukker en boekverkoper van Barcelona, 

Josep María Bocabella i Verdaguer (1815-1892), een 

visioen. Hij zag een eigentijdse kathedraal voor zich, 

gewijd aan de heilige familie, La Sagrada Família. 

Wonderlijk genoeg kreeg hij de handen op elkaar voor 

dit plan. In 1882 werd met de bouw begonnen die, naar 

goed middeleeuws gebruik, veel langer dan honderd 

jaar zou duren. De architect Antoni Gaudi (1852-

1926) verongelukte in 1926. Nooit zou hij zijn creatie 

aanschouwen.

Nu nadert gestaag de voltooiing. Honderd jaar na de 

dood van de architect in 2026 hoopt men klaar te zijn. 

De hoogste toren is 172,5 meter. Ik bezocht de kerk in 

2016 met een van mijn dochters en was diep onder de 

indruk. Alles is groot. De beelden zijn prachtig. Maar de 

meeste indruk maakte op mij het licht. Ik moest denken 

aan ‘Morgenglans der eeuwigheid’, het mystieke lied 

van Christian Knorr von Rosenroth (1631-1689), Lied 

213 in ons Liedboek. De betekenis van Genesis 1, 3-4, 

waar de schepping van het licht zelfs aan zon en maan 

voorafgaat, ervaar ik als een fundamentele sleutel tot het 

Godsgeheim. Wanneer God het is die ziet dat het goed is, 

definieert dat immers omgekeerd ook God zelf.
De gotiek van de Middeleeuwen heeft iets goddelijks 

in licht gezien. Wanneer men las in Johannes 1 dat het 

Woord Gods vlees geworden was, betrok men dit op het 

transcendente, het volstrekt overstijgende, dat nabij, 

dat in mensen aanwezig was als een goddelijke vonk. 

Het onstoffelijke goddelijke is in het lichamelijke te 

vinden. Verbeelding van het heilige in materiële vormen 

beschouwden de kathedralenbouwers als een opdracht. 

De hoge ramen die mogelijk werden door het afwentelen 

van het gewicht van het dak op de steunberen van de 

kerk zorgden voor een zee van licht over de gelovigen. 

De kathedralenbouwers hebben geloofd dat Gods licht 

bestemd was om mensen te doordringen. Zij lieten zich 

inspireren door (Pseudo) Dionysios de Areopagiet, van wie 

niet eens bekend is wanneer hij precies leefde, maar het 

moet zijn geweest in de vijfde eeuw. Hij schreef:
Voor allen die verlicht worden is de oorsprong van hun 

verlichting weliswaar van nature en in echte en eigenlijke 

zin God als het wezen van het licht en veroorzaker van 

het zijn zelf en van het zien, maar de afzonderlijke hoger 

geplaatste is dat ook voor de lager geplaatste gezien 

zijn plaats bij het navolgen van God, daar de goddelijke 

lichtstralen door de eerste heen naar de volgende stromen.

(Pseudo-Dionysios, Over de hemelse hiërarchie, 13,3.)

Wij kunnen lichtbronnen zijn voor elkaar.

Jurjen Zeilstra

Licht in La Sagrada Familia
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
Co Swaan, P.C. Hooftweg 45, 1217 RJ Hilversum
06 4028 3340

Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458
Collectebonnen: 
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGLE, 
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82  o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

de Protestantse Gemeente Laren- 
Eemnes. Hij heeft allerlei functies 
in de kerkenraad bekleed en hij 
heeft 25 jaar lang samen met Hans 
van Gelder in de redactie van het 
kerkblad ‘Onderweg’ gezeten.
Ook is hij betrokken geweest bij de 
huiskamercatechese en heeft hij in 
beroepingscommissies gezeten. Vol 
overgave en met grote trouw heeft 
hij altijd de taken die hij op zich nam 
uitgevoerd.
Ook maatschappelijk gezien heeft 
Joop een aantal functies vervuld.
Hij heeft onder andere in het 
schoolbestuur van de christelijke 
basisschool ‘De Wegwijzer’ in 
Eemnes gezeten. En hij is jarenlang 
betrokken geweest bij de Historisch 
Kring Eemnes.
De laatste jaren ging door een 
oogziekte zijn gezichtsvermogen 
achteruit en daardoor werd hij meer 
en meer afhankelijk van anderen, 
zeker nadat zijn vrouw An was 
overleden.
In de dankdienst voor zijn leven 
werd uit 1 Johannes 4, 10 gelezen: 
‘Het wezenlijke van de liefde is niet 
dat wij God hebben liefgehad, maar 
dat Hij ons heeft liefgehad.’ Dat zijn 
nagedachtenis tot zegen mag zijn.

Ank Overzee

Op zaterdag 4 januari is na een 
lang ziekbed op 83-jarige leeftijd 
overleden Ank Overzee. Ank is de 
oma van Famke die in onze gemeente 
de kinderdienst doet.
Ank woonde samen met haar man 
Jan op de Wakkerendijk. Ze woonden 
temidden van creaties die Ank zelf 
had gemaakt, vaak geboetseerd uit 

In memoriam
Gea Frericks

Op woensdag 11 december overleed 
op 72-jarige leeftijd Gea Frericks. 
Ze werd geboren in Groningen, maar 
heeft de jaren dat ze in Eemnes 
woonde – eerst op de Wakkerendijk 
en daarna in de Ruizendaallaan - haar 
hart aan dit dorp verpacht. Ze heeft 
veel gedaan voor de Historische 
Kring Eemnes. De laatste tijd van 
haar leven bracht ze door in Hospice 
Kajan in Hilversum.
Gea was werkzaam bij de KLM. 
Een jaar geleden werd bij haar ALS 
vastgesteld. Gea was een opgewekte 
vrouw, die liever gaf dan nam en 
had een grote schare vrienden en 
vriendinnen.
Op de rouwbrief staat geschreven:
‘Ik ga nu op reis ver weg.
Ik verlaat nu degene die ik liefheb
en ik vind terug wie ik liefhad.’
Gea werd begraven op de 
begraafplaats in Eemnes.

Joop Smids

Op 14 december overleed Joop 
Smids op de leeftijd van 86 jaar.
Joop heeft veel betekend voor 

Uit de
gemeente



17Protestantse Gemeente Laren-Eemnes  | nummer 1  |  januari 2025

klei, maar het meest bijzondere was 
toch wel hun tuin. Die zag er in elk 
seizoen uit als een paradijsje.
In de dienst voorafgaande aan haar 
crematie lazen we over God die uit 
aarde de mens ‘boetseert' en deze in 
een tuin plaatst: 
‘Toen maakte de HEER God de mens. 
Hij vormde hem uit stof, uit aarde, 
en blies hem levensadem in de neus. 
Zo werd de mens een levend wezen. 
De HEER God legde in het oosten, in 
Eden, een tuin aan en daarin plaatste 
Hij de mens die Hij had gemaakt. 
Hij liet uit de aarde allerlei bomen 
opschieten die er aanlokkelijk 
uitzagen, met heerlijke vruchten. De 
HEER God bracht de mens dus in de 
tuin van Eden, om die te bewerken en 
erover te waken.’ (uit Genesis 2)
Dat de nagedachtenis aan Ank tot 
zegen mag zijn.

Eén jaar
Op 14 januari vierde ik dat de PGLE 
en ik een jaar geleden aan elkaar 
verbonden werden. Het begon met 
een dienst waarin de bruiloft van 
Kana centraal stond, een mooie 
beeldspraak natuurlijk.
Ik voel me hier nog steeds alsof ik 
wittebroodsweken (al 52!) beleef. 
De gemeenteleden in al hun 
verscheidenheid, de liturgische 
mogelijkheden, de inspirerende 
kerkenraadsleden, de samenwerking 
met Job… ik geniet ervan.
De woonomgeving is ook heerlijk: 
de uitgestrektheid van de polder  en 
de bossen van het Gooi. Het Singer 
Museum op loopafstand en alle 
dynamiek van beide dorpen, Eemnes 
en Laren. 

Elke keer ontroeren me de woorden 
aan het begin van de kerkdienst 
weer: ‘In de ruimte van God is 
iedereen welkom.’ Zo voelt het voor 
mij, maar ik hoop dat het geldt voor 
iedereen, lid of gast, in onze mooie 
kerkelijke gemeente.

Een gezegend 2025 toegewenst aan 
ieder! 

Benedikte Bos

Wie zet jij in het licht?

Heel veel mensen hebben een 
‘gouden’ kerstbal beschreven of 
versierd en die in de kerstboom van 
de kerk gehangen. Hij hing bomvol 
met namen van mensen die we wel 
een lichtje gunnen, die we missen, 
die we dankbaar zijn omdat ze voor 
ons een lichtje of een lichtend 
voorbeeld zijn. Zondag 5 januari 
heeft iedereen de bal(len) weer uit 
de boom gehaald om die te bewaren 
of te geven aan degene die erop 
staat. 

Ineke Yska

Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:

Huub en Mary Veerman - Laren
Margriet en Jaap Larooij - Eemnes
Erik Fleurbaaij - Laren
Ans Deurloo - Laren
Zohreh en Parsa Motahari - Laren
Mevrouw Reichmann - Laren
Hanneke Pasveer - Eemnes
Marja en Rob van Gelder - Eemnes
Betty van Dillen - Bussum
Frans en Jofride Hagens - Eemnes
Martin en Willemien Noordzij - 
Eemnes
Ina Snaterse – Laren 

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Lekkerkerk

LEKKERKERK START OM 17.30 uur!!

Iedere laatste donderdag van de 
maand wordt er door een groep en-
thousiaste vrijwilligers een maaltijd 
bereid voor mensen die gezamenlijk 
willen eten. De eerste twee maaltij-
den van 2025 zijn op 30 januari en 
27 februari.
We kunnen 35 mensen kwijt, en 
helaas: vol is vol.
De kosten zijn € 5. Opgeven kan op 
de lijst achterin de kerk of bij 
Ineke Yska (06 1421 0212). 
Voor  de maaltijd van januari kan dat 
t/m 26 januari. Voor die van februari 
t/m 23 februari.

Paula van Hamond, 
namens alle Lekkerkerkers

   

Collecteverantwoording

03-11  KiA Vakantiewerk  508,20
10-11  KiA Bolivia               305,70
17-11  Edukans Ethiopië   339,45
24-11 St. Friersdale      347,27
01-12  Kerstpakketten    1.079,75
08-12 KiA Ghana      300,15
15-12  St. Leergeld              665,80

De diaconie vult de collectes zo 
nodig aan tot € 350.

Jan van Hamond

College van
Diakenen
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De decembermaand met korte 
donkere dagen ligt alweer achter 
ons en wat vonden er weer veel 
activiteiten plaats.
De jaarlijks terugkerende 
Lichtjesavond, de diensten rondom 
en tijdens de Kerstdagen, waarin 
het uitvoeren van de musical ‘In 
de Gloria’ centraal stond. Door 
velen zeer gewaardeerd; zowel de 
toeschouwers als de deelnemers 
hebben van de musical genoten.
Er werd ook weer een feestelijk 
kerstdiner door Lekkerkerk 
georganiseerd. Er was een 
kerstmiddag voor oudere 
gemeenteleden en een herderstocht 
in Eemnes. Mooie azalea's en veel 
kerstvoedselpakketten werden 
rondgebracht, kortom: binnen en 
rondom de PGLE was veel beweging.

In de maand december is de 
kerkenraad niet bijeengekomen, 
daardoor is er op dit moment van 
schrijven niet veel te melden.
In de maand februari zal de 
classispredikant onze kerkenraad 
bezoeken. Het is een goede 
gewoonte dat de classispredikant 
eenmaal per vier jaar elke gemeente 
bezoekt. In februari is dat onze 
gemeente; dan mogen we ds. Peter 
Verhoeff  welkom heten in onze 
vergadering.

'Als de dagen gaan lengen, gaat de 
winter strengen' heb ik vaak moeten 
horen. Die winter kan nog wel komen, 
maar de donkere korte dagen liggen 
achter ons.
We gaan op weg naar het voorjaar en 
blijven omzien naar elkaar.
Inmiddels zijn we alweer een aantal 
dagen op weg in januari en daarom 
wens ik u, namens de kerkenraad alle 
goeds toe voor het komende nieuwe 
jaar met, zoals in Laren vaak gewenst 
wordt, veel Heil en Zegen.

Sylvia Kuperus

Foto: Rineke Ooykaas

Waarom ik blijf (3)
In aansluiting op het onderwerp 
dat in de kerkenraad is besproken 
(‘Waarom blijf ik eigenlijk?’) nodigt 
de redactie gemeenteleden uit om te 
verwoorden waarom ze blijven. Een 
bijdrage van Annette Horsman.

De kerk heeft altijd een bijzondere 
plaats in mijn leven gehad. Het 
is niet alleen een plek waar ik de 
aanwezigheid van God voel, maar 
ook een ruimte die mij rust biedt 
om naar binnen te kijken. Mijn reis 
begon in mijn jeugd, in een gezin 
met uiteenlopende geloofstradities: 
rooms-katholiek, hervormd en 
remonstrants. Die diversiteit bracht 
vragen: wat wilde ik zelf? Waar 
hoorde ik thuis? Deze zoektocht 
leidde me naar de kerk.

Dominees speelden een belangrijke 
rol op mijn pad. Zij hielpen me 
niet alleen mijn gevoelens te 
begrijpen, maar ook een dieper 
bewustzijn te ontwikkelen van 
mijn ‘zijn’ en de rol van de Eeuwige 
daarin. Deze inzichten hebben mijn 
geloofsbeleving verdiept en mijn blik 
op het leven verrijkt.
Mijn keuze voor de kerk in Laren 
is bewust. Na een actieve rol 

Van de 
Kerkenraad

In het kader van het 40-jarig 
jubileum van ons kerkblad 
Onderweg is er nu in de 
Ontmoetingskerk een expositie 
van een twaalftal posters met 
voorpagina’s van Onderweg van 
de afgelopen veertig jaar. Zo kunt 
u zien hoe de voorpagina in de 
loop der jaren is veranderd.

De redactie

Foto: Rineke Ooykaas

in Blaricum voelde ik, na mijn 
verhuizing, de behoefte om te 
wortelen in mijn nieuwe omgeving. 
Hoewel deze landing nog niet 
volledig is, is de kerk een anker 
gebleven, een baken van kracht en 
richting in tijden van twijfel.

Het geloof vormt ook de kern 
van mijn werkzame leven. Bij het 
begeleiden van uitvaarten en het 
lesgeven aan studenten ervaar 
ik de diepe steun van Hem. Vaak 
vouw ik mijn handen en dank ik 
voor die onuitputtelijke kracht, die 
ik voel tot in mijn ziel en probeer 
door te geven aan anderen. Mijn 
reis blijft voortduren, verrijkt door 
ontmoetingen en onverwachte 
wegwijzers in het leven.
Daarom blijf ik: geworteld 
in geloof, geleid door 
de Eeuwige.

Annette Horsman
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Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

De Dorpskerk
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Koster
VACATURE

Predikant 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba
H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters
Secretaris:
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum
Gedachtenisfonds: 
Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum
Ledenadministratie: 
Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl
Beheerder kerkhof: 
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen
Voorzitter:
M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 

Kerkomroep
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten 
direct of later worden beluisterd.

Bij de diensten

Zondag 26 januari begroeten we de 
ons allen welbekende programma-
maker en dominee Casper van Dorp 
uit Laren.
Na de dienst is er aandacht voor het 
40-jarig jubileum van Onderweg. 

Zondag 2 februari

Prediking van Christus - El Greco (1541-1614)

Als Jezus weet dat geen enkele 
profeet welkom is in zijn vaderstad, 
waarom wil hij daar dan toch preken? 
Achter de schermen suggereert de 
evangelist een heilig moeten, een 
noodzakelijke gebeurtenis. En als zijn 
toehoorders hem dan naar het leven 
staan, kunnen zij noch hem, noch zijn 
boodschap deren.

Thema: De prediking van Christus.
Schriftlezingen: Jeremia 1, 4-10; 1 
Korintiërs 15, 1-11 en Lucas 4, 14-30.
Liederen: Psalm 71: 1, 2, 13 en 14; Lied 
301d; Lied 831; Lied 530 en Lied 567.
Na afl oop van de dienst nemen 
we afscheid van onze koster, Rob 
Hoogendoorn.

Zondag 9 februari
Het wonder van de betrokkenheid 
bij het wel en wee van mensen 
tuimelt over het mirakel van de 
visvangst heen. De vissers kunnen 
niet anders dan hun boten inclusief 
die spectaculaire vangst resoluut 
achter zich laten en meegaan met 
deze Jezus.

Vissers, zet je netten uit – J.A.Swanson (1990)

Thema: ‘Vissers, zet jullie netten uit’.
Schriftlezingen: Jesaja 6, 1-8; 1 
Korintiërs 15, 1-11 en Lucas 5, 1-11.
Liederen: Psalm 138: 1, 5 en 14; Lied 
301 e; Lied 412; Lied 725; Lied 531; 
Lied 340b; Lied 532.
Medewerking wordt verleend door de 
cantorij o.l.v. Richard Vos.

Zondag 16 februari

Sermon on the Mount - Jorge Cocco

Wonderlijk om te zeggen, maar 
waar het bij Matteüs gaat om 
een Bergrede, spreekt Lucas van 
een ‘veldrede’. Matteüs kan niet 
anders, want hij ziet Jezus als de 
nieuwe Mozes, die de mensen een 
nieuwe interpretatie van de wet zal 
voorhouden. Maar het is eigenlijk wel 
logisch wat Lucas schrijft, want als 
je iemand goed wilt verstaan, kan hij 
beter lager gaan staan.
Thema: Een plaats waar het vlak was
Schriftlezingen: Jeremia 17, 5-10; 1 
Korintiërs 15, 12-20 en Lucas 6, 17-
26.
Liederen: Psalm 1: 1 en 2; Lied 301c; 
Lied 103c: 1, 4 en 5; Lied 845; Lied 
870: 1, 2, 3 en 8; Lied 534; Lied 838.

Zondag 23 februari verwelkomen we 
dominee Cees Hendriks uit Ede.

Van het 
consistorie
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Zondag 2 maart gaat drs. Erik 
Idema uit Nijkerkerveen voor. Hij is 
hoofdredacteur van Kind op Zondag 
en Kind op Maandag, methodes rond 
Bijbelverhalen voor kerk en school. 

Iedereen van harte een heel fi jn en 
gezegend 2025 gewenst. 
Wat was het oprecht weer 
hartverwarmend om rond de 
afgelopen feestdagen zoveel fi jne 
wensen van onze gemeenteleden 
te mogen ontvangen. Het is in alle 
eerlijkheid geen gemakkelijke tijd 
voor de kerk in Nederland. Op veel 
plaatsen hoor je van het inkrimpen 
van predikantsplaatsen, het fuseren 
van gemeenten en het sluiten van 
kerkgebouwen. Zonder negatief 
te willen doen over die plaatsen 
waar kennelijk wel veel mensen op 
af komen, weet ik dat ik daar niet 
zou kunnen functioneren. Ik wil het 
vaststellen sans rancune, we leven 
in een vreemde tijd. Laten we de 
bloemen plukken waar we ze vinden, 
ook dit komende jaar.

Jurjen Zeilstra

Leerhuis: Scheppingswerk 
van God en mensen

Inmiddels is het winterleerhuis 
2025 van de Dorpskerk dat gaat 
over de schepping gestart met de 
vraag ‘Mythe of geschiedenis?’. 
Mede in verband met het jaarthema, 
‘Als nieuw! Leven in het licht van 
Gods Koninkrijk,’ zal het gaan 
over een actueel verstaan van het 
scheppingsverhaal. 
Deze bijeenkomsten vinden 
plaats op de dinsdagochtenden 
(4 en 18 februari; 4 en 18 maart) 
in de consistoriekamer van de 
Dorpskerk, van 10.00-12.00 uur. 
Deelnemers ontvangen een reader 
met teksten om thuis te lezen. In vijf 
bijeenkomsten bespreken wij o.l.v. 

ds. Jurjen Zeilstra achtereenvolgens 
antwoorden van allerlei auteurs 
op de volgende vragen over de 
schepping: Mythe of geschiedenis? 
Theologie? Belijdenis? Ethiek of 
fi losofi e? Categorieën van mens zijn?  

Mocht u alsnog mee willen doen, 
neem dan contact op met hem: 
zeilstar@xs4all.nl

Bloemengroeten

Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken zijn de bloemen 
met een hartelijke groet naar Ank 
Westland en Wim Beuving gegaan.
René de Fouw kreeg de bloemen als 
dank voor het vele werk dat hij de 
afgelopen jaren voor de Dorpskerk 
gedaan heeft. 
Op 29 december ging drs. Jan Greven 
voor de laatste keer voor in de 
Dorpskerk. Hij nam de bloemen mee 
als dank voor zoveel jaren klaar staan 
als invaller en voorganger in diensten 
bij ons. Ook bloemen voor Jacqueline 
van Vliet, die al jaren een trouw 
contactpersoon is. 

Als u iemand wilt voordragen voor 
een bloemengroet, neemt u dan 
contact op met Beatrijs Bulder 
(beatrijsbulder@hotmail.com) of 
stuur een mailtje naar 
consistorie@protestantsegemeente.nl

We ontvingen het volgende berichtje 
van mevrouw G. van de Woude:
‘Hartelijk dank voor de ontvangen 
bloemengroet’.

Met vriendelijke groet,
Het Consistorie

Samen eten in de kerk
Op donderdag 6 februari gaan we 
eten in de kerkzaal. In een gezellige 
sfeer zullen we met elkaar op deze 
bijzondere plaats een dinertje 
beleven, waarbij ook onze predikant 
aanwezig zal zijn.
Aanvang 17.45 uur. Meldt u zich aan 
vÓÓr 3 februari bij Wil Vooijs, 
06 3833 9036 / w.c.vooijs@gmail.com

Groothuisbezoeken 2025
Ook dit jaar wordt in iedere wijk weer 
een groothuisbezoek georganiseerd 
bij de wijkouderling, bij een van de 
gemeenteleden thuis of in de kerk. 
Het onderwerp is het jaarthema van 
de PKN: Als nieuw! Leven in het licht 
van Gods Koninkrijk.
De aftrap heeft inmiddels plaats 
gevonden met wijk 1 (ouderling Wil 
Vooijs) op 21 januari. De eerstvolgen-
de bijeenkomst voor wijk 2 (ouderling 
Beatrijs Bulder) is op 13 februari om 
20.00 uur. Die zal net als vorig jaar 
bij de familie De Fouw zijn. Mocht dit 
onverhoopt daar toch niet kunnen 
doorgaan dan wordt iedereen die 
zich heeft opgegeven bijtijds geïnfor-
meerd over een andere locatie. 
We ontmoeten elkaar in een gezellige 
sfeer; de tweede helft van de avond 
stelt ds. Jurjen Zeilstra het jaarthema 
aan de orde en praten we daarover 
door. De avond wordt afgesloten met 
een hapje en een drankje. 

U kunt zich aanmelden bij 
Beatrijs Bulder, 06 24273358 of 
beatrijsbulder@hotmail.com

De volgende avonden zijn:
13 maart: wijk 4  (ouderling Trudy 
Baan): 

Van de 
predikant

Uit de
gemeente

In het kader van het 40-jarig 
jubileum van ons kerkblad On-
derweg is er nu in de Dorpskerk 
een expositie van een twaalftal 
posters met voorpagina’s van 
Onderweg uit die veertig jaar. Zo 
kunt u zien hoe de voorpagina in 
de loop der jaren is veranderd.

Henk Aertsen
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8 mei: wijk 3 (ouderling Aliëtte van 
der Wal) 
Voor de mensen die ‘s avonds niet 
graag meer op pad gaan is er ’s op 
10 april ’s ochtends een extra optie. 
Hierover later meer informatie.
Save the date!

Met vriendelijke groet,
Beatrijs Bulder

De 30-plusgespreksgroep
Wat doen ze daar nou precies? Ben 
je ook welkom als je 45 bent? En wat 
als je zelden tot nooit naar de kerk 
gaat, maar je wil je geloof wel warm 
houden?
Voor antwoord op deze vragen nodig 
ik je van harte uit deel te nemen aan 
onze maandelijkse bijeenkomsten, 
die steeds bij iemand thuis worden 
gehouden. 
In een uur neemt Jurjen je, aan de 
hand van een door onszelf vastgesteld 
thema, mee in zijn zienswijze hierop 
en benoemt de raakvlakken en op-
lossingen die in Bijbelse teksten zijn 
beschreven. Jurjens achtergrond als 
theoloog én historicus maken inpas-
sing in de dagelijkse actualiteit een 
vanzelfsprekendheid. 
Een greep uit de onderwerpen die 
ons recent bezighielden: ‘afgunst en 
jaloezie’, ‘eenzaamheid’, ‘wandelen 
met God’ en ‘wat is het goede leven’. 
De kracht van de bijeenkomst is niet 
alleen verdieping; vaak is het heel 
geruststellend dat anderen dezelf-
de levensvragen hebben als jij. De 
discussie naar aanleiding van een 
tekst geeft ruimte elkaars ervaringen, 
zienswijzen en oplossingen te delen. 
Met als gevolg dat zo’n bijeenkomst je 
verrijkt met meer levenswijsheid en je 
met een verlicht gemoed verder gaat. 
De groep bestaat uit ongeveer acht 
deelnemers. Als je geïnteresseerd 
bent een keer mee te discussiëren 
ben je van harte welkom. Het waar 
en wanneer van de volgende bijeen-
komst is nog niet bekend, dus als je 
op de hoogte wilt blijven, meld je dan 
aan bij ds. Jurjen Zeilstra, 
zeilstar@xs4all.nl of 06 2150 9446.
Welkom (ook als je de 45 gepasseerd 
bent)!

Alexander en Bonne  Later – Van Hattum

Cie. Kruispunt

Cie. Kruispunt voor onze actieve 
70-plussers!
Op de vrijdagen 7 en 21 februari 
organiseren we van 10.00-12.00 uur 
‘Koffi  epunt’-ochtenden in Achterom 1. 
Op donderdag 30 januari vindt ons 
‘Uitje in de buurt’ plaats naar Kasteel 
Groeneveld. Onder het motto ‘Op 
de vijfde dag schiep God de vogels,
zoals de reuzenalk, de heremietibis, 

de kemphaan en de grutto. En God 
zag dat het goed was de vijfde dag.’ 
bezoeken we de fototentoonstelling 
‘Over leven en uitsterven' van 
documentair fotograaf Sijmen 
Hendriks. Hij is gespecialiseerd 
in natuur- en vogelfoto’s. Het is 
een oproep om het uitsterven van 
bepaalde vogels te stoppen en meer 
ruimte te bieden aan vogels en de 
natuur.

Heeft u zin om mee te gaan? Kosten 
bezoek en koffi  e na afl oop € 10. We 
verzamelen om 13.30 uur op het 
Oranjeweitje.
U kunt zich aanmelden tot dinsdag 
28 januari bij een van ons.

Groeten, 
Tiny, Bep, Monique & Anne-Marie 

Kerstfeest 2024

Kinderdienst
Een nieuw jaar, 2025, ligt 
voor ons. We weten dat God 
met ons meegaat. Ik hoop dat 
iedereen genoten heeft van 
een welverdiende vakantie, 
want Advent en Kerst waren 
best intensief. Elke zondag van 
Advent was er een kind dat 
een gedichtje voorlas en de 
adventskaars(en) aanstak. We 
hadden vaker kinderdienst in die 
periode. Alle kinderen en ouders 
bedankt  voor deze inzet! Het is 
fi jn om kinderen in de dienst te 
zien: de spontaniteit, de reacties 
en de trots over hun creativiteit, 
doen alle mensen in de kerk 
glimlachen.

In de kinderdiensten hebben jullie 
verhalen gehoord die passen bij 
Advent en nagedacht over wat 
deze voor ons nu kunnen

betekenen en we hebben gezellig 
geknutseld en ook aan onze 
medemensen gedacht. Met 
Kerst hebben jullie, naast een 
spannend maar mooi verhaal dat 
Jurjen voorlas over een trol die 
graag een mens wilde zijn, een 
prachtig kerstbakje gemaakt, 
dat mee naar huis mocht. En 
ieder kind heeft ook nog een 
kerstpakketje meegekregen met 
een boekje, een kerstkaart en 
wat lekkers. Ik denk dat het een 
geslaagde tijd was. Dan is het nu 
2025, een nieuw jaar met nieuwe 
plannen en voornemens. Dat God 
ons daarin mag zegenen.

Op de volgende data zijn kinder-
diensten gepland: 
26 januari, 23 februari, 9 maart, 
13 april (Palmpasen), 20 april 
(Pasen), 8 juni (Pinksteren), 
29 juni (afscheid groep 8). 

Voor informatie kunt u terecht bij 
Beatrijs Bulder,  
beatrijsbulder@hotmail.com of 
06 2427 3358. 

Tot ziens!  Beatrijs Bulder
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Collecteverantwoording

December 2024 
 doel  cont. incl.
  + bank uplift

03 Hospice Huizen 181,25 950,00

01 Exodus 216,75 900,00

08 St. De Vrolijkheid   150,20 650,00

15 Voedselbank 326,25 1650,00

22 Stap Verder 216,95 900,00

24 Kinderen in de knel 924,40 2800,00

25 Weeshuis Suriname 1199,95 6000,00

29 Inloophuis Wording 317,35 1600,00

31 Kinderen in de knel 124,15 400,00

  TOTAAL 3476,00 14900,00

Alle bedragen in euro’s.

Hartelijk dank voor uw gaven.
De diaconie heeft een extra gift van 
€ 2500 voor noodhulp aan de 
christenen in Syrië gegeven.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur, penningmeester

Allereerst natuurlijk de allerbeste 
wensen voor een gezond en 
gezegend 2025, zowel in als buiten 
de Dorpskerk. Wij verheugen ons 
erop u allen in het nieuwe jaar weer 
regelmatig te begroeten. 
We kijken terug op een bruisend en 
inspirerend einde van het jaar. Het 
begon met een zeer druk bezochte 
kerstnachtdienst, met ondersteuning 
van de cantorij; daarna volgden een 

mooie kerstdienst met muzikale 
omlijsting op eerste kerstdag en een 
oudejaarsdienst. 

Ook het komende jaar zal zonder 
twijfel uitdagend worden met mooie 
preken, leerhuizen, gespreksgroepen, 
30plus-bijeenkomsten, Kerkcafé-
avonden, koffi  e met Cie. Kruispunt en 
nog veel meer! 

De besprekingen in de kerkenraad 
zullen het nieuwe jaar onder meer 
in het teken staan van de toekomst 
van onze kerk: onderhoud en 
verduurzaming vragen om aandacht. 
Over het hoe en wat vinden 
inmiddels gesprekken plaats, waarbij 
uitgangspunt is dat de Dorpskerk 
midden in de maatschappij moet 
blijven staan. Een en ander zal in 
ieder geval tijd vragen en die wil de 
kerkenraad daar ook voor nemen. 
Ook de gemeente zal te zijner tijd in 
het proces betrokken worden, maar 
zover is het voorlopig nog niet. 

Ten slotte betreuren wij het zeer 
dat de koster, Rob Hoogendoorn, 
besloten heeft om eind januari 
2025 na zes zeer actieve jaren zijn 
werkzaamheden voor de kerk neer 
te leggen. Tijdens en rond de dienst 
van 2 februari zullen wij stilstaan bij 
Rob’s vertrek. Wij hopen dat u daarbij 
in groten getale aanwezig kunt zijn. 
Hier danken wij hem alvast voor 
zijn uiterst energieke inzet voor de 
Dorpskerk  en alles wat hij daarbij 
op de rails heeft gezet. En natuurlijk 
wensen wij hem veel succes met en 
plezier van alle plannen die hij als 
volgende stap wil realiseren!

Bas Reitsma, voorzitter 

Collecteverantwoording
December

01   Verlichting en verwarming 111,70
08   Cie. Kruispunt 135,90
15   Koffi  edrinken na de dienst 98,15
22   Cantorij 129,55
24   Pastoraat eigen gemeente 430,30
25   Eredienst 188,05
29   Kerkelijke gebouwen 180,16
31   Oudejaarscollecte 45,30

Alle bedragen in euro’s.

Via de QR-code werd voor de 
diverse collectes in december € 544 
ontvangen en via de bank € 15.

Alle gevers onze hartelijke dank.

Collecterooster

26-01  Verlichting en verwarming
02-02  Communicatiemiddelen
09-02  Eredienst
16-02  Pastoraat eigen gemeente
23-02  Cie. Kruispunt

Vertrek koster
De koster heeft de Kerkenraad en 
het College van Kerkrentmeesters 
meegedeeld per 2 februari a.s. zijn 
werkzaamheden voor de Dorpskerk 
te beëindigen. Wij zijn momenteel in 
gesprek met twee kandidaten die de 
koster zouden kunnen opvolgen. Die 
gesprekken verlopen voorspoedig, 
maar het is nu (8 januari) nog 
te vroeg om daar concrete 
mededelingen over te kunnen doen.

Hartelijke groet, namens het College 
van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

College van
Diakenen

Van de 
Kerkenraad

Groeve Oostermeent – Bram Veerman

College van
Kerkrentmeesters
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Zout der aarde
Bericht uit Suriname

Op Kerstmorgen werd er in de Dorpskerk gecol-
lecteerd voor het afgebrande kindertehuis ‘Zout 
der Aarde’ in Paramaribo, waarvoor de schrijfster 
Cynthia McLeod zich inzet. Van haar ontving ds. 
Zeilstra dit bericht en de foto’s: 

‘De allerbeste wensen voor een goed, gezond en 
gelukkig 2025 voor u en voor alle lieve mensen 
in Blaricum. Heel, heel hartelijk dank voor deze 
fantastische Kerstcollecte van € 6000. Dit is echt om te 
zeggen 't kon niet mooier' en we tellen ook echt onze 
zegeningen, want nu kan de leiding van kinderhuis 'Zout 
der Aarde' het verbrande huis restaureren en kunnen de 
kinderen weer een tehuis, een eigen slaapplaats en een 
tafel hebben.
Met deze gulle donatie kan zelfs ook Kinderhuis Ramoth 
van het Leger des Heils in Paramaribo geholpen worden. 
We zullen u in ieder geval goed op de hoogte houden 
van de bestedingen. God bless you en alle donateurs. 
Brengt u alstublieft de dank over aan de gulle gevers. 
Namens de kindertehuizen en alle kinderen en ook van 
mij.’

Cynthia McLeod

Verbrande kindertehuis ‘Zout der aarde’. 

Tekst en muziek in de Dorpskerk

Op zondag 9 februari, 15.00 uur, zullen voor het 
derde jaar achtereen de leden van het Cuypers 
Ensemble en het Jong Cuypers Ensemble onder de 
bezielende leiding van Liora Ish-Hurwitz optreden in 
de Dorpskerk. Het is iedere keer een feest om deze 
jonge kinderen met enthousiasme viool en cello te 
horen spelen.

Het Cuypers Ensemble is een jeugdstrijkorkest met 
leden tussen de 10 en de 17 jaar. Kwaliteit én ple-
zier staan hoog in het vaandel. Deze keer brengen 
zij onder andere van Vivaldi De Lente, van Prokofi ev 
een gedeelte uit Peter en de Wolf en Eine Kleine 
Nachtmusik van Mozart. De commissie die dit regelt 
bestaat uit Aliëtte van der Wal, Trudy Baan en Jurjen 
Zeilstra. Een mooie combinatie zal klinken van tek-
sten, gedichten en muziek. 
Bij de uitgang zal om een vrijwilli-
ge bijdrage worden gevraagd met 
als richtbedrag €15 per persoon.

Jurjen Zeilstra

 Cuypers      Ensemble
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Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum: 
L. van Deutekom, ’t Erf 8, 
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845 
leo@vandeutekom.org 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
H. Docter, Velthuijsenlaan 21, 
1251 KK Laren NH, 035 531 3983 
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen 
Kopij voor alle rubrieken sturen naar: 
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor 
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke 
rubriek. Instructies voor het aanleveren 
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor 
om kopij in te korten bij ruimtegebrek 
en om aangeboden berichten niet te 
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie 
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr  Kopij  Verspreiding 
2 wo 12-02 za 01-03
3 wo 26-03 za 12-04
4 wo 23-04 za 10-05

De sluitingsdatum voor inzending van 
kopij voor het eerstvolgende nummer 
van Onderweg is: 

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2025

Zondag 26 januari 2025
De Dorpskerk 10.00 uur   ds. C. van Dorp              
Ontmoetingskerk 10.00 uur      ds. B. L. Bos                
Theodotion 10.30 uur drs. F. Peuscher

Zondag 2 februari 2025   
De Dorpskerk  10.00 uur ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos 
Theodotion 10.30 uur dr. A. van Voorst

Zondag 9 februari 2025
De Dorpskerk 10.00 uur ds. J. A. Zeilstra
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. C. van Dorp 
Theodotion 10.30 uur ds. R. Buijs

Vrijdag 14 februari 2025   
Johanneshove 10.30 uur pastoor N. van der Peet

Zondag 16 februari 2025   
De Dorpskerk 10.00 uur ds. J. A. Zeilstra  
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos    
Theodotion 10.30 uur` pastor W. Huis in ‘t Veld

Zondag 23 februari 2025 
De Dorpskerk 10.00 uur ds. C. Hendriks
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos
Theodotion 10.30 uur drs. F. Peuscher  

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via 
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van 
de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. 
U kunt ook de gratis app downloaden.

Kerkdiensten

Foto: Bram Veerman


