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God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht

Het is al vaak vastgesteld: 
Het licht waarin God ziet dat 
het leven goed is, is niet het 
licht van de zon en de maan 
en de sterren. Immers dat 
zijn de scheppingswerken 
van de vierde dag. Het licht 
zelf is in het grote gedicht 
waarmee Israël de wonderen 
die ons mensen omringen 
benoemt, het eerste en 
zelfstandige scheppingswerk. 
Het fenomeen licht gaat aan 
de hemellichamen vooraf. Ik 
ervaar het als een fascinerende 
benoeming van een mystiek 
geheim. God gaat verborgen 
achter het licht waarin wij 
betekenis mogen zoeken en 
geven. Wie werkelijk ziet dat 
iets goed kan zijn, geeft geen 
menselijk waardeoordeel over 
onvolkomenheden, maar maakt 
zich Gods perspectieven eigen 
als wonder van de eerste dag.

Jurjen Zeilstra

Deze afbeelding van de schepping van het licht werd in 2008 geschilderd door de Hilver-
sumse kunstschilder Bob Pestman (1931-2015). Hij maakt deel uit van de serie die in de 
komende Veertigdagentijd en in de Paastijd te zien zal zijn in de Dorpskerk te Blaricum.
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‘Op deze aarde moet het gebeuren’

Mirella Klomp, nog niet zo lang geleden benoemd tot 

hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse 

Theologische Universiteit (PThU). Van nog recentere 

datum (november 2024) is haar verkiezing tot Theoloog 

des vaderlands. Ik spreek met haar in haar woonplaats 

Baarn. 

Gefeliciteerd, Mirella, met je verkiezing tot Theoloog 
des vaderlands! En om meteen maar met de deur in 
huis te vallen: Wat is de functie van een theoloog des 
vaderlands? 
‘Een theoloog des vaderlands is een ambassadeur voor 
de theologie in de Nederlandse samenleving. Ik ben dat 
op persoonlijke titel, het staat los van mijn hoogleraar-
schap aan de PThU. Sinds 2023 ben ik daar bezig met 
het project ‘Grond’. De activiteiten in het kader van mijn 
positie als theoloog des vaderlands wil ik koppelen aan 
dat onderzoeksproject.’  

Vanwaar je fascinatie met grond?
‘Als kind groeide ik op tussen de weilanden. Uitgestrekte 
groene graslanden, geordend door slootjes. Dit was mijn 
onbezorgde speelruimte. De plek waar tijd er niet toe 
deed. Dit was vrijheid. Zorgeloosheid. Later ontdekte ik 
dat Nederland veel verschillende landschappen heeft 
en tijdens een bezoek aan de Stad Gods van de zusters 
Augustinessen in Hilversum realiseerde ik me hoe be-
langrijk “grond” is.’

Wat houdt het project ‘Grond’ in en waarop ga je je dit 
jaar speciaal richten? 
‘Het project, dat in september 2023 van start is gegaan, 
richt zich op opvattingen over en omgang met land-
bouwgrond van boeren en grond van kerkelijke gemeen-
ten. Deelonderzoeken van het project zijn a) onderzoek 
onder christelijke boeren; b) onderzoek naar ‘gemeente-
theologie’, dat wil zeggen de uitdrukkingen van geloofs-
beleving van een christelijke gemeente. Waar liggen 
bijvoorbeeld de accenten in de liturgie, in vieringen, in 
begrafenisrituelen. En hoe verhoudt de gemeente zich 
tot ‘grond’.  Parkeerplaatsen, tuinen, etc. zijn de vorm, 
maar er is altijd een verband tussen vorm (liturgie) en 
inhoud (overtuiging). 
Er wordt ook onderzoek gedaan naar kerkelijke pacht-
gronden (soms al sinds de middeleeuwen in bezit), met 
name bij de vroegere Hervormde kerk. Een vraag is: 
Vindt de kerk het belangrijk wat boeren met die pacht-
gronden doen? Winsum (Gr.) is een goed voorbeeld 
van een kerk die zich er bewust van is dat ze met hun 
grond kunnen bijdragen aan het oplossen van maat-
schappelijke problemen. Ze gaan daar een ecologische 
zone inrichten, met onder andere tiny houses, een klein 
zonnepark, een voedselbos, een kapel, een pluktuin en 
insectvriendelijke beplanting om de biodiversiteit een 
stimulans te geven. 

Er zijn echt rijke kerken! Er wordt nog steeds grond 
aangekocht. Kerken zouden partners kunnen zijn van 
boeren aan wie ze de grond verpachten en bij de ver-
koop van grond: Waarom pacht/koop je dit? Wat ga je 
ermee doen?’

‘Ik ben benieuwd naar verhalen over de grond die ons 
draagt. Daarom ga ik dit jaar als theoloog des vaderlands 
met een klein ondersteunend team op zoek naar deze 
verhalen. Hoe grond inspireert, of juist klemzet. 
Hoe grond verbindt of verdeelt. Wat grond zegt over wie 
wij zijn. En hoe wij zelf grond zijn, gemaakt van dezelfde 
stof als de bodem die ons te eten geeft. 

Tiny house Winsum - Lopke van de Reijt
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Ik ontmoet allerlei mensen en ga daar mee in gesprek. 
Vorige week bezocht ik bijvoorbeeld een paleontoloog 
op de Tweede Maasvlakte. Hij vertelde dat de fossielen 
die we op het strand vonden afkomstig zijn uit de bo-
dem van de Noordzee, een eind uit de kust en tiendui-
zenden jaren oud. Op het strand ligt dus onze geschie-
denis voor het oprapen.
Het is geen onderzoek in de zin van meten wat er ge-
beurt en vaststellen dat iets goed of slecht is. Nee, het 
sleutelwoord is ‘VERHAAL’. De kernvraag is: Wat heeft 
theologie bij te dragen aan die verhalen?’

Kun je nog iets meer zeggen over de relatie van dit 
onderzoek met religie?
‘Er is een hele directe relatie. De achtergrond is: Wat 
is een verantwoorde theologische visie?  De visie op 
geloof is een geestelijke zaak, werken op het land 
een aardse taak. Die twee dingen kun je ver uit elkaar 
houden, maar ook met elkaar in verband brengen. In het 
onderzoek, in de gesprekken met mensen streven we 
naar bewustwording van die relatie. Taal is daarbij heel 
belangrijk. Qua begrippen sluiten we aan bij wat in het 
geloof van mensen en hun geloofsgemeenschappen 
belangrijk is. Is dat ‘zonde’ en ‘verlossing’? Dan trekken 
we dat breder: Wat is maatschappelijke zonde?’ 

Het Bijbelse begrip ‘rentmeesterschap’ komt bij me 
boven.
‘Bijbels gezien hebben we de opdracht goed voor de 
aarde te zorgen. God zag dat het goed was. Na WO II is 

‘beheer van’ ‘(be)heersen’ geworden. We hebben ons 
boven de schepping gesteld. Het misverstand is dat niet 
de mens de kroon der schepping is, maar de rustdag, 
waarop God keek en zag: het is goed! 
Rentmeesterschap wordt heel verschillend geïnterpre-
teerd. Sommige boeren vinden biodiversiteit belangrijk; 
goed zorgen voor de grond, de bodem. Anderen voelen 
zich geroepen om vruchtbaar land maximaal te benut-
ten, met een winstoogmerk. Maar eigenlijk moeten er 
nog meer parameters bij: economie, ecologie, sociaal, 
betrouwbaar, esthetisch. Het is een kwestie van balans.’

Ben je ook ideologisch gemotiveerd?
‘Ik maak me zorgen over de planeet. Christelijk geloof 
betekent volgens mij: op deze aarde moet het gebeuren. 
De aarde is geen springplank naar de hemel. We rollen 
als theologische onderzoekers geen groene agenda uit, 
we zijn niet moralistisch.’

Wat kan dit betekenen voor onze gemeente, de PGLE? 
‘Ga in gesprek over grond. Een gesprek over grond en 
ons is het belangrijkste. Vragen daarbij kunnen zijn:  Wat 
is je geboortegrond? Wat doen we met de grond van 
onze kerken, wat vinden we daarbij belangrijk? Wat heb 
je in je tuin? Hoe gebeurt de nieuwbouw?‘

Interessante vragen, zeker gezien de ontwikkelingen in de 
PGLE waar bij het ene kerkgebouw moet worden bijge-
bouwd en het andere op termijn zal worden verkocht. 

Opeens zie ik de Ontmoetingskerk van vroeger voor 
me, met de vier olijfbomen bij de ingang, die een soort 
bescherming gaven als je naar binnen liep. Ze verdwenen 
ooit. Wat doen we met onze grond.

Alice van Kalsbeek

https://www.youtube.com/watch?v=nmxYXdJwb58
https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/grond/
 Het sleutelwoord is

'verhaal'
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Geitenproject
Het geitenproject in Nepal wordt het laatste project dat 
Nelleke Alders uit Blaricum wil realiseren. Tijdens haar 
eerste bezoek aan Nepal, zo’n twintig jaar geleden, heeft 
zij kennisgemaakt met twee Nepalese broers. Samen 
met hen heeft zij de Child Welfare Organisation Nepal 
opgericht. Deze organisatie heeft, mede door uw steun, 
vele projecten tot uitvoering gebracht ter verbetering 
van de leefsituatie van de Nepalese bevolking.
Het geitenproject maakt deel uit van het Empowering 
Madi Village project. De Madi- vallei is gelegen in het 
zuiden van Chitwan. De bevolking hier is erg arm en met 
het project ‘Vooruit met de geit’ proberen we hen een 
stuk op weg te helpen.

Het project houdt in dat families worden voorzien 
van een geit. Ze worden begeleid in het houden van 
geiten, de voeding en huisvesting. Ook wordt er met 
de geiten gefokt. Het eerste vrouwelijke geitje dat bij 
een familie wordt geboren, gaat weer naar een volgen-
de familie. Een tweede geit of bok mag de familie zelf 
houden. ‘Vooruit met de geit’ betekent in dit geval dus 
niet alleen ‘aan de slag’, maar geeft vele families een 
positieve impuls voor de toekomst.

U kent vast wel het Oudhollandse spreekwoord ‘Vooruit met 
de geit’, wat zoveel betekent als: laten we beginnen, aan de 
slag. Dit is het motto van de Interkerkelijke 40-dagenaktie 
Laren-Blaricum-Eemnes 2025, die ondersteuning vraagt voor 
een geitenproject in Nepal.

Al meer dan 45 jaar steunt deze werkgroep diverse projec-
ten in ontwikkelingslanden. Met uw steun zijn al veel mooie 
projecten gerealiseerd.

Behandelkamer kinderziekenhuis
Het tweede project waarvoor wij uw steun vragen, is een 
project van de Rockids Foundation in Mannar, een ge-
bied in Noord Sri Lanka. In dit voormalige oorlogsgebied 
is gespecialiseerde medische zorg voor zuigelingen en 
kinderen niet aanwezig. Dit heeft al onnodig veel leed 
gekost. Om deze reden heeft Caritas-Valvuthayam, part-
ner van de Rockids Foundation in Sri-Lanka, besloten 
tot de bouw van een ziekenhuis met gespecialiseerde 
kinderzorg. Het ziekenhuis moet in oktober 2025 klaar 
zijn. Voor de behandelkamer van de kinderen, inclusief 
apparatuur en inrichting, werd nog een sponsor gezocht. 
De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes 
2025 heeft toegezegd om dit project te ondersteunen. 
Ook hebben wij toegezegd om een speeltuin te financie-
ren voor een nieuwe basisschool in Mannar.

De werkgroep van de interkerkelijke 40-dagenactie kiest 
de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. Ze gaan daadwer-
kelijk met de organisaties in gesprek en zien er scherp 
op toe dat al het opgehaalde geld goed wordt besteed. 
De organisaties worden allen geleid door mensen uit de 
regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor de pro-
jecten, met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen 
en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. 
Dit kan echter alleen met uw financiële hulp.

VOORUIT MET DE GEIT!

Voor meer informatie: www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72RABO03349515
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Collecterooster Blaricum

02-03 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de 
kerkgangers van de Protestantse Gemeente Blaricum. 
Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goe-
de gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanja-
ro-regio van Tanzania vergroten. 

09-03 Muzikale ondersteuning kerkdiensten in 
Theodotion
Beurtelings is er in Theodotion een rooms-katholieke 
dienst en een protestantse dienst. In het verleden kwam 
er eens per maand een koor of waren er andere musici. 
Door de bezuinigingen op de geestelijke verzorging 
moet de muzikale begeleiding nu uit eigen middelen 
betaald worden.
De kerkdiensten in Theodotion worden bezocht door de 
vaste bewoners, maar ook door mensen die revalideren. 
De aanwezigheid van een koor maakt de diensten voor 
de mensen niet alleen veel aantrekkelijker, maar geeft 
hen het gevoel dat de ‘buitenwereld’ nog bij hen betrok-
ken is.

16-03 40-dagenactie  
23-03 40-dagenactie  
30-03 40-dagenactie  
06-04 40-dagenactie  

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

02-03 KiA - Egypte  
Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke 
kring was al een groot probleem in Egypte, maar door 
de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De 
Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een 
veiliger en vrediger samenleving en traint kerkleiders 
van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar 
te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen 
toegerust voor het beschermen van de jonge generatie 
tegen geweld en misbruik.

09-03 40-dagenactie
16-03 40-dagenactie
23-03 40-dagenactie
30-03 40-dagenactie
06-04 40-dagenactie

College van Diakenen van de PGLE

Ingezonden

GENUG! MANNEN VAN SMARTEN

Johanneskerk Laren, 30 maart 2025, 15.30 uur

Drie monologen van passie, op zoek naar 
verankering, troost en verlossing.

J. Heggie, For a Look or a Touch  
F. Liszt, Tre sonetti di Petrarca  
J.S. Bach, Ich habe genug  

Voor meer informatie:  
https://www.thefatlady.nl/events/30-maart-
2025-laren/

Projectkoor 4 mei
Op 4 mei is er een oecumenische even-
song in de Sint Jan in Laren om 17.00 uur. 
Thema is: Getuigen van vrede. 
Voorgangers zijn pastoor Nico van der 
Peet en Jurjen Zeilstra. 

Onder leiding van Paul Snoek zal ‘In remembrance’ van
Jeffery Ames worden uitgevoerd met een gelegenheids-
koor van tachtig personen. 

Wilt u meezingen? 
Meldt u dan aan op de website Koorhuys.nl. 
Er zijn repetities op dinsdag 15 april  (19.30-22.00 uur) 
en op zaterdag 3 mei (13.00-14.30 uur). 
 
https://koorhuys.nl/Project-4-mei/
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Jesaja 55 vers 3: ‘Leen mij je oor 
en kom bij mij, luister, 
en je zult leven.’

Hij zou de volgende dag geope-
reerd worden aan zijn oog, van-
wege staar. Ik ging bij hem langs. 
Er moest hard gepraat worden 
want hij was niet alleen slecht-
ziend maar ook slechthorend. We 
hadden het over de aanstaande 
operatie, hij zag erg op tegen de 
verdovingsprikjes rondom het 
oog. Hij was gespannen. Verder 
had hij het gevoel, eigenlijk al 
jaren, dat God ver weg was. Hij 
vroeg me uit de Bijbel te lezen. 
Uit zijn hoofd begon hij alvast 
de woorden te reciteren die ik 
moest lezen. Ik las het hoofdstuk 
in de hem vertrouwde vertaling. 
Op zijn verzoek sloten we af met 
een gebed, waarin ik vroeg om de 
nabijheid van God en om innerlij-
ke rust en vertrouwen. Over een 
geslaagde operatie had ik het 
niet.
Een paar dagen later bezocht ik 
hem weer. Een zwachtel nog om 
zijn oog. Toen hij mij herkende 
greep hij mijn hand. Hij was 
opgelucht en dankbaar dat de 
operatie achter de rug was. Het 
was hem alleszins meegevallen, 
ook de prikjes. ‘En uw gebed is 
verhoord, dominee, dat de opera-
tie goed mocht verlopen.’ In mijn 
herinnering had ik om iets anders 
gebeden, maar kom, wat wil je als 
predikant nog meer dan dat on-
uitgesproken gebeden verhoord 
worden?! Zijn dag was goed en de 
mijne ook. 
Gelukkig wordt het mensen ge-
geven om te horen wat ze nodig 
hebben. Hardhorendheid kán 
daarbij een voor-
deel zijn.

 
Benedikte L. Bos

Wereldgebedsdag 

Vrijdag 7 maart 2025, 
19.00-20.00 uur 
De Schoter, Wakkerendijk 66a, Eemnes 

'Ik heb je prachtig gemaakt' is het 
thema van de jaarlijkse viering van 
Wereldgebedsdag. 
Wereldgebedsdag is ontstaan in 
1887 in Amerika door de samenwer-

king van vrouwen uit verschillende 
christelijke tradities; het is de oudste 
oecumenische beweging ter wereld. 
Op de eerste vrijdag in maart nemen 
ruim 170 landen deel aan deze dag 
en zo gaat in 24 uur het gebed de 
hele wereld rond. Maakt u het met 
ons mee? 

De viering voor vrijdag 7 maart 2025 
is opgesteld door vrouwen van de 
Cookeilanden. Deze vrouwen zijn 
dankbaar voor de komst van het 
christendom naar hun kusten twee-
honderd jaar geleden. Als bewakers 
en verzorgers van Gods wonder-
baarlijke werken koesteren ze de 
woorden uit Psalm 139, 14: Ik heb je 
prachtig gemaakt. 
Er is een uitgewerkt boekje waarin 
het gehele verloop van de dienst met 
bijzondere gebeden en gezangen is 
opgenomen. De prijs van dit boekje 
is € 1. 

Na afloop van de dienst kunnen we 
met elkaar napraten en een kopje 
thee/koffie drinken. Iedereen is van 
harte welkom! 

Namens de werkgroep,
Gaby Ossowski 

Wonderfully made – Tarani Napa en 
Tevairangi Napa

Tarani Napa en Tevairangi Napa zijn een moeder-dochter kunstenaarsteam van 
de Cookeilanden. Ze voelen zich vereerd dat ze dit kunstwerk hebben kunnen 
delen als erkenning van hun liefde voor hun thuis, hun geloof en hun erfgoed. 
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Prof. dr. Jan Bank, 
God in de Oorlog en 
Politieke Kathedralen

Dinsdag 25 maart, 20.00 uur, 
Dorpskerk Blaricum*

Jan Bank (1940) is een Nederlands historicus. Bank be-
kleedde tussen 1988 en 2005 de leerstoel vaderlandse 
geschiedenis van de Universiteit Leiden.  Bij het grote 
publiek is Bank vooral bekend als historisch adviseur 
en commentator voor NOS-Actueel (televisie).

In zijn lezing zal prof. Bank spreken over ‘politieke 
kathedralen’. Hiermee wordt een historische ontwik-
keling van 16 eeuwen aangeduid, waarin monumen-
tale kerkgebouwen een politieke betekenis krijgen 
toebedeeld: verbond tussen kerk en staat, ‘uitverkie-
zing’ als kroningskerk of als ze hun religieuze functie 
verliezen.
Koffie en thee zijn vanaf 19.45 uur beschikbaar. Na af-
loop (ca. 22.00 uur) kan een glas worden gedronken. 
Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en 
kennissen zijn van harte welkom.

*Kijk op de website van de PGB voor actuele informatie.

Gert van Dijk

Ineke Albers, 
Zonder hoop gaat geen 
pelgrim op weg

Dinsdag 25 maart 2025, 19.30 uur, 
Johanneskerk Laren  
 
In de katholieke kerk wordt elke 25 jaar een Heilig 
Jaar of Jubeljaar gehouden. Het Heilig Jaar 2025 
heeft van paus Franciscus het thema ‘Pelgrims van 
hoop’ meegekregen. Ineke Albers zal vertellen over 
pelgrimeren. Ineke Albers was wetenschappelijk 
onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen.  
Aansluitend vertellen Siet Visser en Herman Docter 
over hun ervaringen als pelgrim en hospitalero.

Bij binnenkomst is er koffie of thee. Na afloop een   
glas bij nabespreking en ontmoeting.  
De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten 
is zeer welkom. 

Winter
programma

Kerkcafé Dorpskerk 
Blaricum

Boeken

Hoe kun je betekenis geven aan  het ouder worden? 
Het is deze vraag die centraal staat in Ouder worden als 
ervaring. Filosofie van het late leven, geschreven door 
Suzanne Biewinga (1954), die eerder als 70-jarige pro-
moveerde aan de Universiteit van Amsterdam op haar 
onderzoek naar een ‘nieuwe filosofie van het late leven’. 
Biewinga gaat met een groot aantal ouderen in gesprek. 
Ze bevraagt hen over de gemakkelijke en lastige kanten 
van het ouder worden, om uit te komen op wat zij 
noemt een ‘nieuwe semantische ruimte’. Ze beschrijft 
hoe het anders ouder worden een nieuwe taal met zich 
meebrengt. Opvallend vaak komt het verlangen naar 
betekenis geven en van betekenis zijn naar voren. In 
navolging van het stoïcijnse denken ligt de nadruk op 
het goede blijven doen. 
Ook de minder mooie kanten van het ouder worden 
krijgen aandacht. Er zijn zorgen over het ouder 
wordende lichaam, soms de schaamte over onmacht 
(over wat niet is bereikt), het al of niet gezien worden en 
de weerzin tegen het lijden. 
Soms is ouder worden een kwestie van door grenzen 
heen gaan, concludeert Bieuwinga: ‘Het is nieuwsgierig 
blijven. Openstaan voor je directe omgeving en de 
grotere samenleving. Kijken hoe je van waarde kunt zijn 
voor jezelf en anderen’.
Ouder worden als ervaring is een waardevolle bijdrage 
aan het ouder worden als ‘verlangend, belichaamd, 
sociaal en eindig wezen’. 

Suzanne Bieuwinga, Ouder worden als ervaring. 
Filosofie van het late leven. Uitgeverij Boom 2025. 
Paperback € 24,90. E-book € 19,90.

Piet Halma
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Johanneskerk
Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk
Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster
Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant 
ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaarde 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen 
Betty van Dillen, scriba 
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526 

Sylvia Kuperus, assessor 
sylviakuperus@ziggo.nl, 06 2036 6275

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229

Correspondentieadres 
PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Renee Kuperus, Wally Moesweg 18 
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl, 
06 5395 3458
Penningmeester: 
Co Swaan, P.C. Hooftweg 45, 1217 RJ Hilversum
06 4028 3340

Bank: NL39RABO0334939577 
t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Reservering/huur kerk(zalen)
Renee Kuperus, 06 5395 3458
Collectebonnen: 
2 x 20 bonnen voor € 41
NL58RABO01573192 37, t.n.v. PGLE, 
o.v.v. Collectebonnen

College van Diakenen
Voorzitter: Ruud Ham, 
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl 
Penningmeester: Jan van Hamond, 
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes, 
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888
Diakonie: NL47RABO0334902282
t.n.v Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Zending 
NL47RABO 0334 9022 82  o.v.v Zending

Kerkelijk Bureau
H. Docter, Velthuijsenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst
Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086 
Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540
Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Protestantse 
Gemeente
Laren-Eemnes

schappen die ook voorkomen in haar 
doop- en belijdenistekst uit Filip-
penzen 4: ‘Laat de Heer uw vreugde 
blijven, ik zeg u nogmaals, wees altijd 
verheugd. Laat iedereen u kennen als 
vriendelijke mensen.’ Lex zal gemist 
worden.

Wout Teeuwissen

Op 84-jarige leeftijd overleed op 
25 januari Wout Teeuwissen. Wout 
woonde samen met zijn vrouw Roos 
aan het Pastoor Hendrikspark. Wout 
had een zwaar kerkelijke opvoeding 
gehad. Op zondag mocht je bijvoor-
beeld niet naar de radio luisteren, 
wat voor hem als sportliefhebber een 
kwelling was. 
Ervaringen van vroeger maakten dat 
hij zich zijn hele leven bleef afvra-
gen: ‘Wat geloof ik dan wèl?’ Hij 
geloofde in de mooie dingen van het 
leven: reizen. En het meest hield hij 
van Roos, zijn vrouw.
In de dankdienst voor zijn leven lazen 
we uit Prediker 3: ‘Ik heb vastgesteld 
dat voor de mens niets goeds is weg-
gelegd, behalve vrolijk te zijn en van 
het leven te genieten. Want wanneer 
hij zich aan eten en drinken tegoed 
doet en geniet van al het goede dat 
hij moeizaam heeft verworven, is dat 
een geschenk van God.’
Wout is als Godsgeschenk ontvangen, 
en wij hebben hem weer teruggege-
ven aan de Eeuwige.

Vakantie predikant
Begin maart neem ik een week 
vakantie op namelijk van maandag 3 
t/m zondag 9 maart. Voor pastorale 
zorg kunt u contact opnemen met 
scriba Betty van Dillen.

Benedikte Bos

In memoriam

Jan Schotsman
Op 19 december is op 90-jarige 
leeftijd overleden Jan Schotsman. 
Jan heeft samen met zijn vrouw Nel 
jarenlang gewoond aan Torenzicht 
108 in Eemnes, met hun kinderen 
Jan-Marten en Karina. Een groot deel 
van zijn werkzame leven bracht Jan 
door in de bouw, op eenzame hoogte 
in de cockpit van hijskranen. Daarna 
heeft hij zich ingezet voor het vak-
bondswerk van het CNV 
en bij de Weidevogelvereniging in 
Eemnes. Zijn vrouw Nel was een 
drijvende kracht hier in de gemeente. 
Zij woont nu in een verpleeghuis in 
Naarden.
Dat zijn nagedachtenis tot zegen mag 
zijn.

Lex Hoogendoorn

Op 7 januari is op 97-jarige leeftijd 
overleden Lex Hoogendoorn. Lex 
woonde aan het Pastoor Hendriks-
park.
Jaren geleden leidde Lex de kinder-
kerk, ze deed bezoekwerk, liep voor 
de actie kerkbalans… Vroeger kwam 
ze wekelijks naar de kerk, na Corona 
volgde zij -op haar hoge leeftijd- de 
diensten online. Ze was letterlijk en 
figuurlijk met ons verbonden. 
Lex was zorgzaam, attent, lief en 
dankbaar. Eigenlijk allemaal eigen-

Uit de
gemeente
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Bloemengroet

Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de 
bloemen uit de kerk als gebaar van 
verbondenheid naar:
De heer Theeuwissen - Laren
Fam. Schotsman - Eemnes
Jan en Mary Mulder - Laren
Ania Hillebrandt - Eemnes
Mevrouw Fiorentios - Laren
Tonny en Co Geel - Eemnes
Mevrouw Brandsma - Eemnes
Tom de Jager - Mijdrecht
Joke Laernoes - Eemnes
Wim van Velzen - Hilversum.

Wie iemand van binnen of buiten de 
gemeente wil voordragen voor de 
bloemengroet kan zich wenden tot:
Rieke Swaan-Velthuijsen
06 2321 1508
riekeswaan@hotmail.com

Lekkerkerk
Ieder laatste donderdag van de 
maand wordt er door een groep en-
thousiaste vrijwilligers een maaltijd 
bereid voor mensen die gezamenlijk 
willen eten. De volgende twee maal-
tijden zijn op 27 maart en 24 april.

We kunnen 35 mensen kwijt, en 
helaas: vol is vol.
De kosten zijn € 5.
Opgeven kan op de lijst achterin de 
kerk, of bij Ineke Yska,
06 1421 0212.
U kunt zich voor de maaltijd van 
maart opgeven t/m 23 maart, voor de 
maaltijd van april t/m 20 april.

Paula van Hamond, 
namens alle Lekkerkerkers

30 plusgroep
Ben je tussen de 25 en 55 jaar en heb 
je zin in een ontspannen avond met 
goede gesprekken? Sluit dan aan bij 
de 30 plusgroep. Vanaf nu willen we 
elkaar ook thuis ontmoeten. Voor 
de gezelligheid, ter inspiratie en om 
naar elkaar om te zien.

Elke eerste zondag van de 
maand

19.30-21.30 uur

De eerste keer bij Renske thuis  
(daarna in overleg)

Er is geen vaste agenda, gewoon 
samen genieten van een drankje, een 
fijn gesprek en elkaars gezelschap.
Laat even weten of je erbij bent!

Groet, Jan Dirk (06 3613 6532) en 
Renske (06 2923 9936)

Collecteverantwoording

December 2024

22-12  Solidaridad  408,65
24-12  Hulp Dichtbij        776,75
25-12  KiA Kinderen 
 in de knel 782,85
29-12  De Regenboog     360,60
31-12  Exodus  138,61

De diaconie vult de collectes zo no-
dig aan tot € 350.

Jan van Hamond

Voor elkaar
Zo’n driekwart jaar staat het voor-
elkaarkastje nu bij de kerk. Elke week 
wordt het door de diaconie gevuld 
met houdbare voedingsmiddelen, 
spullen voor persoonlijke verzorging 
en schoonmaakmiddelen. En steevast 
worden deze spullen uit het kastje 
gehaald, wat natuurlijk de bedoeling 
is. Wie dat doen, weten we niet en 
dat hoeven we ook niet te weten. We 
vertrouwen erop en hebben ook de 
indruk dat het mensen zijn die de 
spullen erg goed kunnen gebruiken. 

Wat erg bemoedigend is, is dat we 
merken dat het kastje ook door 
anderen aangevuld wordt. Mensen 
die naar de kerk gaan nemen iets 
mee en zetten het op de tafel bij 
de ingang, mensen uit de buurt 
vullen het kastje bij. Ook krijgen we 
regelmatig geld voor het kastje, via 
de rekening van de diaconie of in het 
spaarpotkastje dat op de tafel staat. 
Hiervan kopen we dan iets extra’s, 
bijvoorbeeld koffie, maandverband 
of waspoeder. We zijn heel dankbaar 
voor alle giften! 

De diaconie

Van het kerstcomité
Het kerstcomité organiseert elk 
jaar een paasviering. Dit jaar vindt 
de viering plaats op op dinsdag 15 
april, van 15.30–17.30 uur in de 
Ontmoetingskerk. De uitnodigingen 
zullen begin maart verstuurd 
worden naar gemeenteleden vanaf 
77 jaar. Ds. Benedikte Bos zal de 
viering samen met het kerstcomité 
voorbereiden. Wilt u de paasmiddag 
bijwonen, maar heeft u geen 
uitnodiging ontvangen, neem dan 
contact op met Betty van Dillen, 
06 1635 2526 of bvdillen@ziggo.nl.

Namens het kerstcomité,
Betty van Dillen

College van
Diakenen
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De kerkenraad is het nieuwe jaar 
goed begonnen, want op de agenda 
van de vergadering in januari ston-
den maar liefst drie punten waarover 
een besluit moest worden genomen.

Foto: Rineke Ooykaas

Allereerst heeft de kerkenraad be-
sloten een substantieel deel van het 
geld dat op de spaarrekening staat te 
gaan beleggen. De kascontrolecom-
missie, die de jaarrekening contro-
leert, heeft dit al vaker ter sprake 
gebracht. De spaarrekening levert 
namelijk niet zoveel op. Het doel 
van beleggen is om ons vermogen in 
stand te houden en om de jaarlijkse 
tekorten aan te vullen. Het College 
van Kerkrentmeesters heeft een be-
leggingsstatuut opgesteld, conform 
het statuut van de PKN. Er worden 
namelijk eisen gesteld waar de kerk 
in mag beleggen. Het CvK besteedt 
het beleggen uit aan een vermogens-
beheerder en zal toezicht houden op 
de beleggingen.

Vervolgens heeft de kerkenraad be-
sloten om de woning die wij een aan-
tal jaren geleden aangekocht hebben 
van het legaat van de heer Elsinga, 
toch weer te verkopen. De woning 
had een diaconale bestemming. De 
regels omtrent tijdelijk verhuur zijn 
inmiddels door de overheid aan ban-
den gelegd, waardoor de diaconie het 
pand niet meer tijdelijk kan verhuren. 
De kerkenraad is van mening dat het 
pand ook niet geschikt is om aan te 
houden voor commerciële verhuur, 
vandaar het besluit om tot verkoop 
over te gaan.

Van de 
Kerkenraad

Ten slotte heeft de kerkenraad beslo-
ten om een gift te schenken aan de 
jubilerende Basiliek Sint Jan in Laren, 
die in oktober haar 100-jarig bestaan 
viert. 

In januari is het ook de gewoonte 
om te kijken welke leden van de 
kerkenraad hun ambt in september 
zullen neerleggen. Als eerste zal 
Co Swaan, penningmeester van het 
CvK, stoppen. In de kerkdienst van 
2 februari is zijn opvolgster Yvette 
Sollman bevestigd. We zijn erg blij 
dat Yvette het penningmeesterschap 
wil overnemen. De komende 
maanden zal Co de werkzaamheden 
overdragen. Ook Geert-Jan Sollman, 
ouderling voor het jeugd- en 
jongerenwerk, en Sylvia Kuperus, 
vicevoorzitter, zullen hun taken 
beëindigen. We gaan naarstig op 
zoek naar opvolging. Eveneens 
zoeken we nog een wijkouderling 

In de luwte schuilt de waarheid,
in de schaduw wacht het licht,
in de stilte gaan je oren open.
In de moeite van het wachten
ligt de ruimte, vind je moed.
In het donker gaan je ogen open,
zie je het pas goed.

Jeroen Zijlstra

voor de wijk Laren-Oost en een 
notulist, die de vergaderingen van de 
kerkenraad wil vastleggen. Weet u 
iemand, heeft u zelf belangstelling of 
wilt u meer weten over het werk van 
de kerkenraad, aarzel dan niet om mij 
of iemand anders uit de kerkenraad 
aan te spreken.

Foto: Rineke Ooykaas

Voor nu wens ik u een mooie tijd, 
waarin de dagen lengen en de eerste 
voorjaarsbolletjes zich laten zien.

Betty van Dillen

Aswoensdag
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Waarom ik blijf (4)
In aansluiting op het onderwerp 
dat in de kerkenraad is besproken 
(‘Waarom blijf ik eigenlijk?’) nodigt 
de redactie gemeenteleden uit om 
te verwoorden waarom ze blijven. 
Peer Mulder (Protestantse Gemeen-
te Blaricum) reageerde op deze 
uitnodiging. 

Om ergens te kunnen blijven moet 
je er voordien eerst gekomen 
zijn, anders is er geen sprake van 
blijven. Hoe kom je bij een kerk 
terecht? Dat verloopt meestal via 
gelovige ouders die hun kinderen 
in die richting sturen.
Tot mijn 70e ging ik met mijn 
vrouw op zondagochtend ter kerke. 
Tot ik het manifest van een athe-
istische dominee in handen kreeg. 
Deze Klaas Hendrikse beweerde 
dat je iets dat fysiek bestaat, zoals 
een tafel, kunt aanraken, iets dat 
voor God niet geldt. Voor iemand 
als ik die zijn godsdienstige kennis, 
evenals de meesten van u, aan de 
Bijbel ontleent, een DREUN, verge-
lijkbaar met die van Paulus toen hij 
als christenvervolger op weg naar 
Damascus acuut blind werd (Han-
delingen 9) en de stem van Jezus 
hoorde. Nadien las ik het dikke 
boek van Paul Verhoeven
(inderdaad, de regisseur van de 
fraaie film Turks Fruit) die van jongs 
af aan geboeid is door het spiritue-
le. Daardoor kan ik nu al zeventien 
jaar niets meer geloven van de 
waarheden uit mijn verleden. Ik 
besprak deze door mij op schrift 
gestelde mening met meerdere 
predikanten, die niet probeerden 
mij de oude waarheden weer te 
laten omarmen.

Waarom blijf ik als semiatheïst bin-
nen de PKN? Dat doe ik in de hoop 
dat ik in mijn waarschijnlijk niet 
meer lange leven binnen de kerk 
door iets of iemand of wat dan ook 
aangeraakt zal worden, waardoor ik 
inzie dat ik het niet bij het rechte 
eind heb.

Peer Mulder

Kinderdienst
De afgelopen weken hebben we het in de kinderdienst gehad over  

koning Salomo. In het verhaal van zondag 23 februari krijgt koning Salomo 
bezoek van de koningin van Seba. Zij heeft veel bijzondere verhalen  
over hem gehoord. In het paleis blijkt alles nog mooier dan ze dacht. 

Ze legt de koning moeilijke vragen voor, die Salomo kan beantwoorden. 
Met veel geschenken gaat de koningin weer naar huis.

De tekeningen hieronder bevatten tien verschillen, kun jij ze vinden?

We hopen je snel weer te zien in de kinderdienst!

Lieve groet, Famke Overzee
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Protestantse  
Gemeente 
Blaricum

De Dorpskerk 
Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum 
035 531 56 81 

Koster 
G. Miltenburg 

Predikant 
Ds. J.A. Zeilstra, 
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum 
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl 

Scriba 
H. Oort, 035 538 8277 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk
Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website 
Correspondentieadres: 
webredactie@protestantsegemeenteblaricum.nl

College Van Kerkrentmeesters 
Secretaris: 
kerkrentmeesters@
protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Blaricum 
Gedachtenisfonds:  
Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Blaricum 
Ledenadministratie:  
Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480, 
ledenadmin@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Beheerder kerkhof:  
H.van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeenteblaricum.nl

College van Diakenen 
Voorzitter: 
M. de Hoop-Bergsma 
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum 

Jeugd en Kerk 
Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per 
maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een 
groepsapp worden ouders geïnformeerd.
Contact via Beatrijs: 
beatrijsbulder@hotmail.com 

Kerkomroep 
De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien 
(rechtstreeks of later) op internet: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2263 
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken 
op uw telefoon of tablet.
Via kerkomroep.nl kunnen de diensten 
direct of later worden beluisterd.

Bij de diensten

Zondag 2 maart gaat drs. Erik 
Idema uit Nijkerkerveen voor. Hij is 
hoofdredacteur van Kind op Zondag 
en Kind op Maandag, methodes rond 
Bijbelverhalen voor kerk en school. 

Zondag Invocabit, 9 maart 
Vandaag is het de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd: ‘Hij zal mij 
aanroepen’ (Psalm 91, 15).

Woest en ledig - Bob Pestman 2008

Aan de hand van de dagen van de 
schepping zullen we stap voor stap 
op weg naar het Paasfeest gaan in 
een levensecht reliëf. Wanneer Jezus 
in de wereld om zich heen kijkt, ziet 
hij zoveel meer dan de begeerte naar 
brood, macht en sensatie.
Aan deze viering wordt medewerking 
verleend door Wilma en Hans 
Booij (hobo en accordeon). Hans 
schreef bij de schilderijen die Bob 
Pestman maakte bij Genesis 1 een 
scheppingssuite, die wij vandaag 
zullen horen. Er is kinderdienst.

Thema: De schepping van het licht.
Schriftlezingen: Genesis 1, 1-2,2a; 2 
Korintiërs 5, 17 en Lucas 4, 1-13.
Liederen: Psalm 91: 1, 2 en 3; Lied 
301c; Lied 542; Lied 538; Lied 601 en 
Lied 536.

Zondag Reminiscere, 16 maart
Scheppen is scheiden, is orde 
aanbrengen in de chaos. Op deze 
zondag ‘Gedenk uw barmhartigheid’ 
(Psalm 25,6) staan we erbij stil dat er 
aan een gedeelde hemelkoepel boven 
al wat leeft gedacht mag worden. 

De tweede dag - Bob Pestman 2008

Misschien wel het laatste waar men-
sen vervuld van macht mee bezig zijn, 
maar daarom niet minder belangrijk. 
Vandaag zal een toelichting worden 
gegeven op onze Veertigdagenprojec-
ten ‘Vooruit met de geit’ in de Wadi-
vallei in Nepal en ‘Rockskids’, kinder-
zorg Caritas in Sri Lanka. 
(Zie ook pagina 4)

Thema: Een hemel boven het water.
Schriftlezingen: Genesis 1, 6-8; 
Romeinen 10, 1-13 en Lucas 9, 28-36.
Liederen: Psalm 104: 1 en 2; Lied 
299j; Lied 162: 1 en 2; Lied 316; Lied 
544 en Lied 674.

Zondag Oculi, 23 maart gaat ds. 
Heleen van Beelen uit Laren voor.
Zij is als geestelijk verzorger 
verbonden aan de Stichting 
Nusantara,  die woonzorglocaties 
heeft in Bussum (Huize Patria) en 
Ugchelen.
De afbeelding verwijst naar het 
scheppingswonder van de derde dag, 
Genesis 1, 9-13.

Van het 
consistorie
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De derde dag - Bob Pestman 2008

Zondag Laetare, 30 maart 
Deze zondag ‘Verheugt u’ staat ook 
bekend als ‘Klein Pasen’. Midden in 
de lijdenstijd zien we Gods licht het 
verdriet van mensen doorschijnen. 
Dat is niet het natuurlijk licht van zon 
en maan en sterren, hoe mooi ook. 
In de Hebreeuwse beleving kunnen 
de hemellichamen geen goden zijn, 
maar werktuigen in Gods hand.

De vierde dag - Bob Pestman 2008

In deze dienst vieren wij de Maaltijd 
van de Heer in een lopende viering. 
Medewerking wordt verleend door de 
cantorij onder leiding van Richard Vos.

Thema: Het kunstwerk van uw handen.
Schriftlezingen: Genesis 1, 14-19; 1 
Petrus 1, 3-9 en Lucas 13, 10-17.
Liederen: Psalm 122; Lied 547; Psalm 

8; Lied 546; Lied 322; Lied 390; Lied 
403a en Lied 513.

Zondag Judica, 6 april
We verwelkomen ds. Marijke de Heer 
uit Gorinchem. Zij zal voor de eerste 
keer in de Dorpskerk voorgaan. 
Ds. De Heer is geestelijk verzorger in 
de Protestantse Gemeente Brummen.

De afbeelding verwijst naar het 
scheppingswonder van de vijfde dag, 
Genesis 1, 20-23.

De vijfde dag - Bob Pestman 2008

Heel blij ben ik, dat het gelukt is 
om de serie van negen schilderijen 
bij de zeven scheppingsdagen, die 
de Hilversumse kunstschilder Bob 
Pestman schilderde in 2008, deze 
Veertigdagentijd in de Dorpskerk te 
kunnen tonen. Immers, zoals we in 
het leerhuis ‘Scheppingswerk van 
God en mensen’ hebben gemerkt, 
er zijn zoveel manieren om naar de 
schepping te kijken. Juist omdat 
het beschrijven van het handelen 
van Gods scheppende woord geen 
geschiedenis is, gebonden aan 
voorbije tijden, gaat er een niet 
tijdgebonden inspiratie van uit. 
Bewondering, reflectie, belijdenis, 
een opdracht die een belofte is 
in een betrouwbaar ritme. In een 
mystiek aanschouwen herkennen 
wij onze identiteit, imago Dei, in de 
beeltenis Gods. Dat geeft veerkracht 
in een leven, dat van aantasting weet 
en toch de hoop op vrede nooit zal 
opgeven.

Jurjen Zeilstra

Van de 
predikant

Kinderdienst
               
De voorbereidingen voor de veertigdagentijd zijn begonnen. 
Het thema is ‘Een nieuwe dag’ en het project start op 9 maart. 
Maar eerst is er nog op 23 februari een kinderdienst. Dit is de laatste 
zondag van de voorjaarsvakantie, dus ik ben benieuwd wie er dan komt.
Dan 9 maart. Dat wordt een heel speciale dienst waar de kinderen wat 
langer in de kerkzaal blijven om naar het scheppingsverhaal te kijken 
en te luisteren. Het scheppingsverhaal uit Genesis wordt verteld en 
geïllustreerd met prachtige schilderijen. Er zal ook live muziek zijn die 
op een eigen wijze de schepping tot leven brengt, een scheppingssuite. 
Daarna is er een korte kinderdienst.

De overige dagen van dit seizoen zijn 13 april (Palmpasen), 
20 april (Pasen), 8 juni (Pinksteren) en 29 juni (afscheid groep 8).

Voor informatie kunt u terecht bij Beatrijs Bulder 
beatrijsbulder@hotmail.com of 06 2427 3358. 

Tot ziens! 
Beatrijs Bulder
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Film in de Dorpskerk

Op dinsdagavond 11 maart 2025, 
19.30 uur, vindt in de Dorpskerk, in 
aansluiting bij het leerhuis ‘Schep-
pingswerk van God en mensen’, maar 
voor alle belangstellenden toeganke-
lijk, vertoning plaats van de speelfilm 
over het leven van Charles Darwin, 
Creation uit 2009. Ondertitel: How 
Darwin saw the world changed it 
forever. 
Dit is het fascinerende en bij tijden 
ontroerende verhaal van Darwin, 
zijn diepgelovige echtgenote en hun 
dochtertje Annie, gebaseerd op het 
boek Annie’s Box van Randal Keynes. 

Regie: Jon Amiel, met in de hoofdrol 
Paul Bettany 
Inleiding: Jurjen Zeilstra 
Toegang: vrij 

Wij gedenken
Catherina Marie Hendrika 
Tromp-van Waveren

Op 22 januari is in haar woning 
in Blaricum Bijvanck Ria Tromp 
overleden. Zij was 73 jaar. Ria van 
Waveren werd geboren in Hilversum 
in een gezin dat acht kinderen zou 
tellen. Zij trouwde met Maarten 
Tromp, die terugziet op 53 gelukkige 
huwelijksjaren. Samen werden ze 
de liefdevolle ouders van Amanda 
en Juliette en de trotse grootouders 
van Senna en Jent. Ria werkte 
onder andere in een slagerij. Haar 
grote hobby was houtsnijden 
en houtbewerking. Kort na hun 
verhuizing  werd afgelopen herfst 
geconstateerd dat Ria erg ziek was. 
Het is allemaal nog sneller gegaan 
dan toen verwacht. 

De crematie heeft plaatsgevonden 
na de afscheidsplechtigheid 
op donderdag 30 januari in 
Crematorium Laren. Laten we bidden 
voor Maarten en voor allen die haar 
zullen missen.

ds. J.A. Zeilstra

Uit de
gemeente

Bloemengroeten

Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken zijn de bloe-
men met een hartelijke groet en een 
beterschapswens naar Els van Ede en 
de heer en mevrouw Van Dierdorp ge-
gaan. Als dank voor zijn werk als hulp-
koster gingen bloemen naar Harry van 
Schaik en als welkom naar de nieuwe 
koster, Gerbrand van Miltenburg.
Als u iemand wil voordragen voor een 
bloemengroet, neemt u dan contact 
op met Beatrijs Bulder 
beatrijsbulder@hotmail.com) of stuur 
een mailtje naar 
consistorie@protestantsegemeente.nl

Met vriendelijke groet,
Het Consistorie

Samen eten in de kerk
Wat was het gezellig om met elkaar 
te eten in de kerkzaal op 6 februari! 
Mooi gedekte tafels met kaarsen, 
bloemen en glanzende wijnglazen,  
sfeerverlichting uit de kroonluchters 
en opgewekte gasten. We hebben 
heerlijke erwtensoep gegeten, 
daarna appeltaart en koffie. 

Wat fijn elkaar zo te ontmoeten, in 
een ongedwongen sfeer bij te praten 
of naast iemand te zitten die je niet 
zo goed kent. Wat goed om zo de 
onderlinge band in stand te houden in 
onze mooie oude Dorpskerk.

Wil Vooijs 

Groothuisbezoeken 2025
Zoals elk jaar wordt in iedere wijk 
ook nu weer een groothuisbezoek 
georganiseerd bij de wijkouderling of 
een van de gemeenteleden thuis. 
Het onderwerp is ons jaarthema: 
Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
Koninkrijk. 
We ontmoeten elkaar in een gezellige 
sfeer en de tweede helft van de 
avond stelt ds. Jurjen Zeilstra het 
jaarthema aan de orde en praten 
we daarover door. De avond wordt 
afgesloten met een hapje en een 
drankje.
Voor wijk 4, ouderling Trudy Baan, zal 
het groothuisbezoek plaatsvinden 
op donderdag 13 maart. De tot haar 
wijk behorende gemeenteleden 
ontvangen een uitnodiging. U kunt 
zich ook aanmelden bij 
trudybaan.otttink@gmail.com of 
06 2153 0400.

Op donderdag 10 april zal er een 
groothuisbezoek zijn in de ochtend. 
Voor die ochtend kunt u zich 
opgegeven bij Beatrijs Bulder, 
beatrijsbulder@hotmail.com of 
06 2427 3358.

Met vriendelijke groet,
Het Consistorie

Cie. Kruispunt
Cie. Kruispunt is er voor onze actieve 
70-plussers!
Op de vrijdagen 7 en 21 maart 
en 4 april organiseren we van 
10.00-12.00 uur ‘Koffiepunt’-
ochtenden in Achterom nr. 1. 
Met ons ‘uitje in de buurt’ bezoeken 
we op donderdagmiddag 27 februari 
de tentoonstelling ‘Zilveren Camera 
2024’ in Museum Hilversum. In hét 
fotografiemuseum van Midden-
Nederland is nu naast de meest 
indrukwekkende fotoserie van 2024 
ook de nieuwe categorie ‘Sociaal’ 
te bewonderen. Hierin zie je foto’s 
die zich richten op relevante 
maatschappelijke thema’s als 
armoede, ongelijkheid en hoopvolle 
oplossingen. Na afloop praten we 
hierover door tijdens de thee. 
Opgeven vóór 25 februari bij 
Bep Boekensteyn: 
bepboekensteyn@gmail.com of bij 
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College van
Diakenen

Van de 
Kerkenraad

College van
Kerkrentmeesters

Tiny de Wit, 06 2789 3104. Vertrek 
13.30 uur van het Oranjeweitje.

Een goede wintermaand gewenst!
Tiny, Bep, Monique en Anne-Marie.

Collecteverantwoording

Januari 2025 
 doel  cont. incl.
  + bank uplift

05 Voedselbank 475,80 3750,00

12 Stap Verder 204,10 850,00

26 PAX 266,70 850,00

  TOTAAL 946,60 5450,00

Alle bedragen in euro’s.

Hartelijk dank voor uw gaven.
De diaconie heeft een extra gift van
 € 1250 voor de muzikale 
ondersteuning van kerkdiensten in 
Theodotion gegeven.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur, penningmeester

Inmiddels heeft de eerste vergade-
ring van de kerkenraad in het nieuwe 
jaar alweer plaats gevonden. Hij werd 
voorafgegaan door een kort bezoek 
van een delegatie van de kerkenraad 
van de PGLE. Het werd een even 
plezierige als nuttige kennismaking en 
uitwisseling van ervaringen, waar in 
de toekomst ongetwijfeld op terugge-
vallen kan worden. Het is de bedoe-
ling dergelijke ontmoetingen af en toe 
te herhalen. 

Op 6 februari vond er in de kerkzaal 
een erwtensoepetentje plaats. Alle 
gemeenteleden konden zich daarvoor 
inschrijven en velen hebben dit ook 
gedaan. Het werd een uiterst gezellige 
avond, waarbij men in de ons allen 
bekende omgeving op een andere 
manier met elkaar kon bijpraten. Voor 
herhaling vatbaar!
Inmiddels zal hij bij velen van u al 
wel bekend zijn: de nieuwe koster, 

Gerbrand Miltenburg, die vanaf het 
begin van het jaar in de voetsporen 
is getreden van zijn voorganger Rob 
Hogendoorn. Hij werd de afgelopen 
tijd gedurende de eredienst al welkom 
geheten en aan de aanwezige ge-
meenteleden voorgesteld, maar ook 
hier nog eens: welkom Gerbrand en 
veel succes in je nieuwe functie! 
Overigens zal Gerbrand waar nodig 
worden bij gestaan door een hulpkos-
ter. Zodra daarover meer te melden is, 
zullen we dat doen.

En dan waren er weer de eerste 
groothuisbezoeken. In de eerste twee 
maanden van 2025 organiseerden de 
wijkouderlingen bij hen thuis of in de 
kerk ontmoetingen waar onze predi-
kant, ds. Jurjen Zeilstra, het jaarthema 
van de PKN (Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods Koninkrijk.) aan de orde 
stelde en waarover interessante ge-
dachtewisselingen plaats vonden.
Het jaar is dus weer energiek begon-
nen en we kijken ernaar uit dit in de 
komende maanden voort te zetten.

Bas Reitsma, voorzitter 

Collecteverantwoording

Januari

05  Koffiedrinken na de dienst 57,25
12  Kerkelijke gebouwen 140,82
19  Oecumenische dienst Laren 
26  Verlichting en verwarming 92,60 

Februari
02  Communicatiemiddelen 113,25
09  Eredienst 141,51

Alle bedragen in euro ’s.

Via de QR-code werd voor de diverse 
collectes in december € 154 ontvangen 
en via de bank € 5.

Alle gevers onze hartelijke dank.

Collecterooster
02-03  Orgelfonds
09-03  Cantorij
16-03  Verlichting en verwarming
23-03  Cie. Kruispunt
30-03  Eredienst
06-04  Communicatiemiddelen

De nieuwe koster
Het verheugt ons dat wij onze nieuwe 
koster aan u kunnen voorstellen: de 
heer Gerbrand Miltenburg. 

Hij is door Harry van Schaik ingewerkt 
(Harry bedankt!) en verzorgt nu ook de 
livestream tijdens de zondagochtend-
dienst.  Gerbrand, welkom!
De gesprekken met een nieuwe hulp-
koster verlopen voorspoedig. In het 
volgende nummer van Onderweg hoop 
ik die aan u te kunnen voorstellen.

Henk Aertsen

Tekst en muziek in de 
Dorpskerk

Op zondag 9 februari hebben de 
leden van het Cuypers Ensemble en 
het Jong Cuypers Ensemble onder 
de bezielende leiding van Liora Ish-
Hurwitz een goed bezocht optreden 
verzorgd in de Dorpskerk. Evenals 
de voorgaande jaren was het weer 
een feest om deze jonge kinderen 
met enthousiasme viool en cello 
te horen spelen. Dat kwaliteit en 
plezier hoog in het vaandel staan 
bleek ook deze middag, waarin 
zij onder andere De Lente van 
Vivaldi, een gedeelte uit Peter en de 
Wolf van Prokofiev en Eine Kleine 
Nachtmusik van Mozart ten gehore 
brachten. Tussendoor werden 
teksten voorgelezen door Aliëtte 
van der Wal, Trudy Baan en Jurjen 
Zeilstra.  
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Bezorging / Abonnementen
Protestantse Gemeente Blaricum: 
L. van Deutekom, ’t Erf 8, 
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845 
leo@vandeutekom.org 

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes: 
H. Docter, Velthuijsenlaan 21, 
1251 KK Laren NH, 035 531 3983  
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen 
Kopij voor alle rubrieken sturen naar: 
onderweg@
protestantsegemeenteblaricum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor 
welk onderdeel de kopij bestemd is
(PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke 
rubriek. Instructies voor het aanleveren  
van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor  
om kopij in te korten bij ruimtegebrek  
en om aangeboden berichten niet te  
plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie  
binnen moet zijn en de verspreidings-
data voor de volgende nummers:

Nr  Kopij  Verspreiding 
3 wo 26-03 za 12-04
4 wo 23-04 za 10-05
5 wo 21-05 za 07-06

De sluitingsdatum voor inzending van 
kopij voor het eerstvolgende nummer 
van Onderweg is: 

WOENSDAG 26 MAART 2025

Zondag 2 maart 2025
De Dorpskerk 10.00 uur drs. E. Idema           
Ontmoetingskerk 10.00 uur   ds. B. L. Bos                    

Zondag 9 maart 2025 
De Dorpskerk 10.00 uur ds. J. A. Zeilstra 
Ontmoetingskerk 10.00 uur drs. E. Idema    

Zondag 16 maart 2025
De Dorpskerk 10.00 uur ds. J. A. Zeilstra  
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos    

Vrijdag 21 maart 2025  
Johanneshove 10.30 uur pastoor N. van der Peet  

Zondag 23 maart 2025
De Dorpskerk 10.00 uur ds. H. van Beelen
Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. B. L. Bos     

Zondag 30 maart 2025
De Dorpskerk 10.00 uur  ds. J. A. Zeilstra 
Ontmoetingskerk 10.00 uur  ds. B. L. Bos

Zondag 6 april 2025
De Dorpskerk 10.00 uur  ds. M. de Heer
Ontmoetingskerk 10.00 uur  ds. R. van Zwieten                                 

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via 
kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van 
de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. 
U kunt ook de gratis app downloaden.

Kerkdiensten

Foto: Rineke Ooykaas


