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Kerstpakketten
Op vrijdagochtend 13 december hebben een aantal diakenen en vrij-
willigers maar liefst 50 kerstpakketten samengesteld. Het grootste 
deel is bestemd voor cliënten van de Voedselbank en zullen aanstaan-
de dinsdag worden afgeleverd bij het verdeelpunt in Laren. De overige 
pakketten worden bezorgd op adressen in Laren, waar ze meer dan 
welkom zijn. In Eemnes worden kerstpakketten door de gemeente 
Eemnes bezorgd bij gezinnen die een extraatje in deze tijd van het jaar 
heel goed kunnen gebruiken. Hieraan dragen wij als diaconie financi-
eel bij.
Net als voorgaande jaren is er, mede dankzij de welwillende medewer-
king van Mees Molenaar, vestigingsmanager van Albert Heijn in Laren, 
wederom een mooi pakket samengesteld. Naast veel lekkernijen be-
vat het pakket een mooie handgeschreven kaart, een waardebon van 
de HEMA en een lekkere warme deken.
De kosten worden deels betaald door het IPCI (Inter Parochiële Caritas 
Instelling Blaricum-Huizen-Laren) en de collecte die we voor dit doel 
op 1 december j.l. hebben gehouden. Dit jaar hebben we een oproep 
gedaan in de nieuwsbrief van de diaconie om een pakket te sponso-
ren. Die oproep heeft maar liefst 900 euro (!) (is 18 pakketten) opge-
bracht. Het is verheugend om zoveel steun via de collecte en giften 
voor dit project van gemeenteleden te hebben ontvangen.
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Waakmanden
De diaconie heeft twee zoge-
naamde waakmanden voor de 
Eemhof in Eemnes samenge-
steld en bekostigd. Deze zijn 
medio november aangeboden. 
In een waakmand zitten allerlei 
voorwerpen om wat meer com-
fortabel te kunnen zijn tijdens 
het waken bij een dierbare, zoals 
een kaarsje, iets te lezen, te te-
kenen of te kleuren, een lekker 
geurtje, een nekkussentje en 
een deken om even te kunnen 
rusten.

Tweede Voor-elkaar-kastje
Op 6 december is er een tweede voor-elkaar-kastje geplaatst in La-
ren. Het kastje is wederom gemaakt door Jan Vosman en staat in de 
voortuin van Schapendrift 3 in Laren. Het beheer ligt bij Karin, de be-
woonster van het huis. Afgesproken is dat wij een keer per week voor 
25 euro boodschappen in het kastje zetten. Er is ondertussen ook in 
de lokale pers aandacht besteed aan het kastje.
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Schenkingen
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent 
dat alle giften aan de PGLE (mits deze giften boven de wettelijke drempel uitkomen) fiscaal aftrekbaar zijn. 
Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daar-
in een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. 
Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de be-
lastingdienst.
Het RSIN nummer van de diaconie is: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Laren-Eemnes: 824105412
Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking.
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk en haar diaconie steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de 
Diaconie kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.

Hulpvragen
Hulpvragen kunnen zowel van binnen als van buiten onze kerkelij-
ke gemeente komen. We beperken ons echter voor hulpvragen van 
niet-gemeenteleden in principe tot de BEL gemeenten en stellen als 
voorwaarde voor eventuele ondersteuning dat de hulpvrager via een 
van de officiële maatschappelijke instellingen bij ons terecht komt of 
daar bekend is. 
Hulpvragen worden zoveel mogelijk anoniem besproken. Een hulp-
vraag kan van alles omvatten. Het kan zowel om goederen gaan als 
om bijvoorbeeld een renteloze lening. Eventueel schakelen we, indien 
nodig, externe hulp in.

Wie zet jij in het licht?
Ook dit jaar staat er in de Ontmoetingskerk een kerstboom. De diaconie heeft mensen de gelegenheid 
geboden om een zelfgemaakte kerstbal in de boom te hangen. Dat kon op drie dinsdagen in de advent-
speriode en na de zondagse dienst. Iedereen die dat wilde kon een kerstbal met iemands naam, een wens, 
een foto of een kort verhaal in de boom hangen. 
Op kerstavond worden de lichtjes in de boom aangedaan. Zo zetten we al deze dierbare mensen en wen-
sen in het licht en hebben ze een bijzonder plekje tijdens onze kerstvieringen. 
Op 5 januari kunnen de kerstballen mee naar huis worden genomen.

Kerstmis is er weer
een feest waar ieder naar verlangt

een boom vol verhalen
over vriendschap en vrede

met liefde als mooiste geschenk


